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Vrienden van de Ewalden

 
 

 

VRIENDEN VAN DE EWALDEN 
In 1997 werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, die 
het kerkgebouw van de toenmalige parochie H.H. 
Ewalden een warm hart toedroeg, een actie ondernomen 
om geld in te zamelen voor de restauratie van de 
monumentale Ewaldenkerk. De groep lanceerde daarvoor 
dit “Vriendenblad”. Iedereen, die het waardevol vond om 
de “Kathedraal van Maas en Waal” voor het nageslacht te 
bewaren, kon zich aanmelden als “Vriend”. Dit hield 
tevens in dat zij een jaarlijkse bijdrage van € 22,68 (ofwel 
ƒ 50,00) betaalden voor de restauratie en het onderhoud 
van de Ewaldenkerk.  
 

UW ONDERHOUDSBIJDRAGE 2022 
Binnenkort worden de incasso's voor de bijdrage ten 
behoeve van het structurele onderhoud van onze 
Ewaldenkerk, ten bedrage van € 22,68, door de banken 
verwerkt. Deze incasso's zijn gebaseerd op de door de 
Vrienden verleende incassomachtigingen én op onze brief 
van juli 2001 met het verzoek om vriend(in) van de 
Ewalden te willen blijven en de machtiging gestand te 
blijven doen. Diegenen, die GEEN machtiging tot incasso 
hebben verstrekt, treffen in deze uitgave als bijlage een 
acceptgiro aan.  
U begrijpt het: u kunt deze acceptgiro gebruiken om, 
samen met de andere Vrienden van de Ewalden, uw 
financiële steun te geven voor de instandhouding van ons 
monumentaal kerkgebouw. Dit is overigens wel het laatste 
jaar dat u gebruik kunt maken van een acceptgiro, deze 
verdwijnt uit ons systeem. In de toekomst zal gebruik 
gemaakt worden van een QR-code. 

 
VANUIT DE KLOKKENTOREN  
Het is een traditie, dat in de Ewalden-nieuwsbrief telkens 
aan iemand aandacht wordt geschonken, die op een of 
andere manier betrokken is bij de Ewaldenkerk. Deze 
keer laten we onze nieuwe pastoor, Pieter Zimmermann 
aan het woord   
 

 

Beste vrienden van de Ewalden, 
Via deze weg wil ik even kennis met u maken en u 
danken voor uw trouwe verbondenheid met onze unieke 
kerk van de heilige Ewalden. Toen ik enkele maanden 
geleden door onze bisschop Mgr. G. De Korte op het 
bisdom werd uitgenodigd met de vraag of ik de nieuwe 
(waarnemend) pastoor van de parochie St. Franciscus en 
St. Clara wilde worden, was ik meteen enthousiast. 
Bekend met het land van Maas- en Waal, omdat ik al 
eerder kapelaan was in Dreumel en omstreken, moest ik 
tot mijn spijt wel bekennen dat de kerk van Druten voor 
mij nog onbekend was. Bij thuiskomst na het gesprek met 
de bisschop, was het eerste dat ik deed dan ook op 
internet opzoeken aan wie de kerk in Druten is toegewijd 
en hoe deze eruit ziet.  
 

 
 
Ik werd meteen getroffen door de schoonheid van de 
karakteristieke torenspits, omgeven door de vier dartele 
bij-torentjes en het charmante interieur van de kerk. Het 
was duidelijk dat architect Cuypers een kleine anderhalve 
eeuw eerder een prachtige parel aan de Waal had 
ontworpen en dat deze tot op de dag van vandaag haar 
schoonheid behouden heeft. 
Ik was dan ook aangenaam verrast toen enkele weken 
geleden de fototentoonstelling werd geopend, waarbij de 
historische foto’s werden onthuld die nu op verschillende 
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plaatsen in het dorp te bewonderen zijn. Op veel van de 
foto’s was namelijk het prachtige kerkgebouw 
geportretteerd, nu eens op de achtergrond omgeven door 
mist, dan weer fier prijkend op de voorgrond in het volle 
zonlicht. Als je de foto’s op de mooie fotoroute door 
Druten bekijkt, wordt al gauw duidelijk dat er de afgelopen 
eeuw erg veel veranderd is. Mooie historische panden of 
boerderijen wisten de knagende tand des tijds niet te 
overleven, maar hét beeldbepalende element van deze 
streek bleef overeind en dat is de kerk van de H.H. 
Ewalden. 
Als kersverse pastoor van de parochie doet het me goed 
te weten dat er mensen zijn zoals u die zorg dragen voor 
dit tijdloze bouwwerk. Mét torenspits, zonder torenspits 
zoals in de Tweede Wereldoorlog: de kerk stond daar alle 
jaren als stille getuige van het wel en wee van de 
Drutense gemeenschap. Een getuige die slechts bij het 
indrukwekkende luiden van zijn klokken de stilte 
doorbreekt om de mensen uit te nodigen voor feest, op te 
roepen tot gebed of het droeve nieuws te verkondigen dat 
een dierbare van de wereld is heengegaan. Zo’n getuige 
moeten we koesteren en daarom is mijn dank groot dat u 
dat al jaren doet en hopelijk ook vol overgave blijft doen in 
de toekomst. Uw bijdrage in welke vorm ook, wordt juist in 
deze soms weerbarstige tijden, meer dan ooit 
gewaardeerd. 
Als vriend van de Ewaldenkerk wens ik u allen alle goeds.     
 

RESTAURATIE VAN DE TOREN 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u verteld, dat de 
koppen van de balken, waar de zolders van de toren op 
rusten, plaatselijk ernstig zijn aangetast door bruinrot, 
mieren, houtworm en zwam. Hetzelfde geldt voor de 
sloffen van de schoren waar de spits op rust. De plannen 
voor herstel zijn inmiddels ingediend bij de gemeente. 
Verder hebben we bij de provincie subsidie gevraagd.  We 
hopen medio volgend jaar, met uw steun, aan de 
restauratie te kunnen beginnen.  
 

TERUGBLIK OPEN MONUMENTENDAG 
In deze nieuwsbrief van de Vrienden van de Ewalden 
kijken we terug op het zeer geslaagde Open 
Monumentenweekend, op zaterdag en zondag 10 en 11 
september. Hoe komt dit weekend tot stand?  
Een kort overzicht. in juni begint de werkgroep met het 
verzamelen van ideeën. De werkgroep bestaat uit 
enthousiaste, toegewijde vrijwilligers, allen met een 
specialiteit, de één beschikt over een grote creativiteit, de 
ander heeft meer oog voor de vraag of het wel kan wat 
wordt voorgesteld en zet soms de voet op de rem. Als 
werkgroep heb je altijd te maken met ook de wettelijke 
bepalingen omtrent bijvoorbeeld de veiligheid om de toren 
te beklimmen. 
Dat was dit jaar een voorstel om ook de toren op te 
nemen in het programma en wat was dat een succes! Er 
waren op de zondag maar liefst ruim 250 personen die 
hebben genoten van het prachtige uitzicht vanaf de eerste 
galerij van de trotse toren van de Ewaldenkerk. Het was 
een hemels zonnig weer en dus het zicht reikte ver. 
Kortom een zeer geslaagd onderdeel van dit weekend, 
goed georganiseerd door de vrijwilligers zodat de klim op 

en de daling van de smalle trap vlekkeloos verliep, mede 
door ook de inzet van een BHV’er. Alle hulde voor deze 
inzet  
Een ander en nieuw voorstel voor dit jaar was het 
tentoonstellen van het kerkzilver van de vijf kerkdorpen 
die samen de Parochie Heilige Franciscus en Heilige 
Clara vormen. De weken ervoor werd er flink gepoetst en 
Jan Dekkers fotografeerde het zilver dat tentoon werd 
gesteld op de manier voorgesteld door Wil van de Geijn 
en dat was koninklijk prachtig! Op tafels waar een 
schitterende koningsblauwe stof was gedrapeerd 
schitterde het kerkzilver uit het Rijke Roomsche Verleden. 
Het werd toegelicht door vrijwilligers, maar ook de korte 
beschrijving was zeer zinvol. 
. 

 
 

Het kerkzilver tentoongesteld 

 

Op zaterdag was er een lezing door de heer Richard de 
Beer, conservator Oud-Katholiek erfgoed van het Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht. Het was een zeer 
interessante lezing waarin van elke ciborie, monstrans of 
wierookvat werd vermeld de herkomst, het jaar van 
creatie en de stijl waarin het object is gemaakt. Bijzonder 
waren de verhalen over de schenkers van deze 
kostbaarheden. Hun namen vind je vaak terug op het 
kerkzilver. Opmerkelijk was de kelk van koper en verguld, 
afkomstig uit de schuilkerk aan de Kerkstraat in Puiflijk. 
Deze kelk is uit 1795 en de inscriptie aan de onderzijde 
vermeldt het gebruik: ‘gebruikt ten tijde van de vervolging 
van de katholieken’. 
 De lezing werd opgeluisterd door prachtige Gregoriaanse 
gezangen uitgevoerd door het St. Caeciliakoor o.l.v. 
Jacqueline van Koolwijk. De hemelse klanken 
weerspiegelden zich in de schittering van het zilverwerk. 
Wat mooi was dat! En bovendien kon je de gezangen 
volgen en de vertaling lezen op het volledig uitgeschreven 
programma. Dank daarvoor, Jacqueline. 
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Verguld koperen ciborie  

uit Puiflijk 

 

 
 
Lezing Richard de Beer 

 
Niet zonder vermelding mag blijven de fijne samen-
werking tussen de werkgroep en de Stichting KleiGoed 
die zich bezighoudt met de geschiedenis van de 
steenfabriek Dericks en Geldens en de steenfabrieken in 
het algemeen. Deze stichting mag niet ontbreken tijdens 
het Open Monumenten weekend. Immers de Ewalden-
kerk en de steenfabriek zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. En de fijne samenwerking beperkt zich niet 
alleen tot dit weekend. Tijdens de historische wandelingen 
van KleiGoed door Druten wordt ook altijd de 
Ewaldenkerk bezocht voor een rondleiding. 
Wij, de werkgroep, kijken uit naar het volgende open 
weekend en gaan aan het werk om weer een interessant 
programma te organiseren. Hou de data vast vrij: volgend 
Open Monumenten Weekend is op 9 en 10 september 
2023. 
Wilt u de Ewaldenkerk bezoeken voor een 
rondleiding? Dat kan op dinsdag en vrijdag van 11.00 
uur tot 15.30 uur 
Gradie Martini, kerkwacht op dinsdag en vrijdag 
 

DE WERKPLAATSEN VAN CUYPERS OP 
GLAS GEFOTOGRAFEERD 
Fotografie is niet het eerste waar je aan denkt bij Pierre 
Cuypers (1827-1921). Toch heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 
Nederlandse fotografie. In Cuypers’ tijd stond de fotografie 
nog in de kinderschoenen. Ze werd door veel kunstenaars 
en ontwerpers als een bedreiging ervaren, maar niet door 
Cuypers. Zijn leven lang heeft hij nieuwe technieken 
gebruikt om zijn bedrijf zo optimaal mogelijk te laten 
functioneren. Niet alleen kocht hij foto’s van gebouwen, 
beelden en meubels, die hij interessant vond, om zichzelf 
en zijn medewerkers te instrueren en te laten inspireren 
door een enorme rijkdom aan voorbeelden uit de 
internationale kunst- en architectuur-geschiedenis. Maar 
hij legde ook van zijn eigen werk een uitgebreid 
fotoarchief aan. 

Jarenlang stonden dertien houten kisten in het depot van 
het Roermondse Cuypershuis. Een mengeling van hele 
en gebroken glasplaten, waarop nog delen van 
afbeeldingen te zien waren. Het waren glasnegatieven 
afkomstig uit Cuypers’ kunstwerkplaatsen. De oudsten 
dateren uit de periode 1850 – 1880, de jongsten uit 1930. 
De collectie werd de afgelopen jaren na een succesvolle 
crowdfundingactie gerestaureerd, gedigitali-seerd en op 
de website van het Cuypershuis geplaatst.  
De glasplaten verschaffen een unieke inkijk in de 
productie- en verkoopmethoden van de kunstwerkplaat-
sen, de vele kunstenaars en ambachtslieden die daar 
werkten en de opkomst van de kunstreproductie in gips en 
fotografie. Tegenwoordig maken we met ons mobieltje in 
een handomdraai de scherpste foto’s. Dat ging 
anderhalve eeuw geleden wel anders!  De glasplaat 
moest vlak voor het gebruik met collodium worden 
ingesmeerd en direct daarna worden belicht en in het 
atelier in een ‘duistere kamer’ ontwikkeld.   
De negatieven waren nog weinig lichtgevoelig. 
Binnenshuis fotograferen bracht dan ook lange 
belichtingstijden met zich mee.  
 

 
 

Glasnegatief 6562aa van producten van Cuypers’  

werkplaatsen uit kist nr. 3  

Twee panelen van een altaar. Foto: Cuypershuis Roermond 

 
Het beste resultaat werd bij daglicht bereikt, liefst bij 
bewolkt weer. Fotografen lieten daarom daglichtstudio’s 
bouwen, met grote glazen dakramen. Door hun omvang 
en gewicht was het lastig om de werken uit Cuypers’ 
atelier naar zo’n studio te vervoeren. Om die reden 
werden ze doorgaans in de werkplaats of buiten in de tuin 
gefotografeerd, zoals je goed kunt zien op deze foto uit 
1880.De twee panelen, die verdacht veel lijken op het 
hoogaltaar in de Ewaldenkerk, worden omringd door 
klimop. 
Voor de vrienden van de Ewaldenkerk is de collectie een 
feest der herkenning. De beelden uit de Ewaldenkerk, 
zoals de heilige Lucia (1897), Aloysius, Antonius, 
Franciscus, de piëta uit de Mariakapel, achter in de kerk, 
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vrijwel identieke kruiswegstaties, ze zijn moeiteloos terug 
te vinden. Wilt u meer zien, kijk dan op 
https://www.cuypershuisroermond.nl/nl/ontdek/over-de-
collectie/glasnegatief). 
 

Bron: Loes van Harrevelt – Breekbare Beelden, Cuypershuis 

Roermond, 2022 
 

TIPS VOOR DE KERSTTIJD 
Wandel de historische fotoroute Druten 
Sinds korte tijd staat in en rond het centrum van Druten 
een negentiental fotoborden – 3 grote met plattegrond en 
routeloop – en zestien kleinere borden met daarop 
afbeeldingen en beschrijvingen van gebouwen, waaronder 
de Ewaldenkerk, en straatsituaties van toen. De route 
heeft een totale lengte heeft van om en nabij de zes 
kilometer. Warm aanbevolen na het Kerstdiner. 
 

Kerstconcert K.G.Z. Orpheus 
 

 
 
Op zondag 18 december 2022 geeft de Koninklijke 
Gemengde Zangvereniging “Orpheus” uit Druten een 
kerstconcert in de Ewaldenkerk. Onder het adagium 
“Orpheus op Wereldreis” worden liederen van over de 
hele wereld ten gehore gebracht, die betrekking hebben 
op het kerstverhaal., Medewerking verlenen Rob 
Hazenberg (bas-bariton), Addy de Meij (Smitsorgel), en 
Chris Kok (piano). Het geheel staat onder leiding van 
dirigent Maarten-Jan Dongelmans. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: € 10,=. Kinderen 
onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kaartverkoop: 
aan de kassa van de kerk, alleen contant, geen 
pinmogelijkheid. 
 

Breng een bezoek aan de Kerststal 
Uw Kerstfeest is natuurlijk niet compleet zonder een 
bezoek aan de feeërieke Kerststal in de Ewaldenkerk. De 
hele maand december is een groep enthousiaste 
vrijwilligers bezig geweest om de kerk om te toveren in 
Kerstsfeer. De beelden van de kerststal zijn – hoe kan het 
anders – uit het atelier van Cuypers & Stoltzenberg. De 
grote bouwmeester heeft zichzelf bescheiden afgebeeld 
als een van de herders. Herkent u hem?  Kinderen 
kunnen van thuis een kerstwens of kleurplaatje 
meebrengen om in de kerstboom te hangen. De Kerst-stal 
is geopend op Eerste en Tweede Kerstdag en 
Nieuwjaar van 11.00 tot 16.00 uur. 

Ewaldenwijn 
Bent u voor de feestdagen nog op zoek naar een 
origineel, duurzaam en mooi cadeau? Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres! Koop een doosje Ewaldenwijn en 
help ons mee de prachtige Ewaldenkerk te behouden en 
restaureren. Een prachtige volle Merlot, heerlijk voor bij 
het Kerstdiner, maar zeker ook om zo van te genieten. De 
wijn kost € 10 per fles. Verkrijgbaar in de kerk, het 
parochiecentrum en bij Mitra Druten, Hogestraat 53 
6651BH Druten.  
 

 
 

Namens de Vrienden van de Ewalden en het 
parochiebestuur wensen wij u een Zalig 
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. 
 

DE TWEE EWALDEN 
 op een glasplaat vereeuwigd 

 

 
Kiek ‘naar het vogeltje 

 
COLOFON 
Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een 
uitgave van het parochiebestuur van de Ewaldenkerk te 
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