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Vrienden van de Ewalden

 
 

 
 

VRIENDEN VAN DE EWALDEN 
 
In 1997 werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, die 
het kerkgebouw van de toenmalige parochie H.H. Ewalden 
een warm hart toedroeg, een actie ondernomen om geld in 
te zamelen voor de restauratie van de monumentale 
Ewaldenkerk. De groep lanceerde daarvoor dit 
“Vriendenblad”. Iedereen, die het waardevol vond om de 
“Kathedraal van Maas en Waal” voor het nageslacht te 
bewaren, kon zich aanmelden als “Vriend”. Dit hield tevens 
in dat zij een jaarlijkse bijdrage van € 22,68 (ofwel ƒ 50,00) 
betaalden voor de restauratie en het onderhoud van de 
Ewaldenkerk.  
 

LUDIEKE AFTRAP GELDWERVING  
VOOR TORENRESTAURATIE 
 
Pastoor speelt mee in Torenteam bij Beach Volleybal 
 
Bij het komende beachvolleybal toernooi, op 17 en 18 juni 
a.s., op de markt te Druten speelt de parochie als 
Torenteam op zondagmiddag mee met als sterspeler in 
hun midden: pastoor Pieter Zimmermann.  
Deze ludieke actie is het resultaat van de samenwerking 
tussen DVV en het parochiebestuur. DVV gaat gedurende 
het toernooi een speciale camera plaatsen op de kerktoren, 
waardoor een overzichtsfilm ontstaat van het hele 
evenement. Op die manier willen we aandacht vragen voor 
de geldwerving ten bate van de restauratie van de toren 
van de Ewaldenkerk. Deze is daar hard aan toe. DVV is de 
eerste donateur. 
 
Tijdens het beachvolleybal is er de mogelijkheid de toren te 
beklimmen. De kosten hiervoor bedragen € 2,00 per 
persoon. U komt toch ook kijken? 

 

 
 

Restauratie van de toren: 
 
Ieder jaar wordt de Ewaldenkerk aan een grondige 
inspectie onderworpen. Bij onderzoek van de toren bleek, 
dat de koppen van de balken, waar de zolders op rusten 
en de zolders zelf, plaatselijk ernstig zijn aangetast door 
bruinrot, mieren, houtworm en zwam. Hetzelfde geldt voor 
de sloffen van de schoren waar de spits op rust. Onder de 
spits ontbreekt bovendien al zeer lang een schoor.  
 
Om vervolgschade te voorkomen moet een en ander op 
korte termijn worden hersteld. De provincie heeft 
inmiddels een forse subsidie toegezegd. We hopen in 
november 2023 te kunnen beginnen met de restauratie. 
Ook wordt tegelijk hiermee de windvoorziening van het 
fraaie monumentale Smits-orgel herstel. Mogen we 
daarbij op uw steun rekenen?  
 
U kunt uw extra bijdrage voor de restauratie van de 
Ewaldentoren 2023 overmaken door deze QR-code met 
de camera van uw telefoon te scannen, of een bedrag 
over te maken op rekening  
 

IBAN NL08 RABO 0108672891. 
 

 
 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 
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ACTIVITEITEN 
• Torenbeklimming 

Zaterdag 17 juni, 10.00 uur – 17.00 uur 
Zondag   18 juni, 12.00 uur – 17.00 uur 
Kosten € 2,00 per persoon. De opbrengst is bedoeld 
voor de restauratie van de Ewaldentoren. 

• Orgelconcert 
Zondag 13 augustus, 16.00 uur 
Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting 
Orgelkring FC Smits. Organist: Stephan van de Wijgert. 

• Open Monumentendagen 
Zaterdag 9 september, 10.00 uur – 17.00 uur 
Zondag 10 september, 12.00 uur – 17.00 uur 
. 

GRATIS RONDLEIDINGEN EWALDENKERK 
 
Op dinsdag en vrijdag is de kerk open en ben ik als 
kerkwacht aanwezig van 11.00 uur tot 15.30 uur. Steeds 
meer mensen weten de weg naar de kerk te vinden en 
vooral wanneer het pontje weer vaart en de fietsers kunnen 
worden overgezet, mag ik me verheugen op hun bezoek. 
En gelijk hebben ze! Er is zo veel moois te zien en laten we 
de rust, het serene licht en de stemmige muziek, passend 
bij het monument, niet vergeten. Iedere keer wanneer ik de 
kerk binnenkom, word ik geraakt door deze schoonheid en 
als extra is er de zoete geur van wierook, vooral wanneer 
de pastoor op de zondag extra zijn best heeft gedaan met 
het wierookvat. Ook wanneer het heel stil is, ben ik onder 
de indruk van het steeds wisselende licht.  
U bent van harte welkom! 
Gradie Martini 
 

Uit:  DE GELDERLANDER van 27 aug. 1876 
 

 
 

REYNER WOLFE 
een onbekende ‘Bekende Drutenaar’ 

 
Als je op Wikipedia zoekt op Druten, krijg je uitgebreide 
informatie over het dorp en de gemeente. Maar als je 
doorklikt op ‘in andere talen’ op ‘English’ wacht je een 
verrassing. 

Notable residents 

 

 

Onder ‘Notable residents’ 
verschijnen plots de namen 
van twee ‘belangrijke Dru-
tenaren’, die in de Nede-
rlandse versie ontbreken, 
namelijk pater Peter Hans 
Kolvenbach, generaal van 
de Jezuïeten, en de druk-
ker Reyner Wolfe, die in 
1573 overleed. Beiden zijn 
in onze kerk gedoopt, bei-
den spelen een geheel ei-
gen rol op en scharnierpunt 
in de geschiedenis, Wolfe 
in het Engeland van Hen-
drik VIII, pater Kolvenbach 
in de roerige tijd na het 

Tweede Vaticaans Concilie. In deze aflevering willen we 
aandacht besteden aan Reyner Wolfe. 

 
Reyner Wolfe, succesvol boekhandelaar 
Kort voor 1530 duikt in Londen ene Reyner Wolfe op als 
boekhandelaar. Hij is een overtuigd lutheraan en blijkt 
goede contacten te hebben met de voormannen van de 
Reformatie in de Elzas, het aangrenzende Duitse gebied 
en Zwitserland. Sommigen denken daarom dat hij uit 
Straatsburg komt, maar zelf verklaart hij afkomstig te zijn 
uit de stad Dretunhe in het landsdeel Gelre. 
Wolfe vestigt zich als boekhandelaar op St. Paul’s Church-
yard, dat uitgroeit tot hét centrum van de boekhandelaren 
en boekdrukkunst, niet alleen voor Londen, maar voor het 
hele koninkrijk. Regelmatig keert hij terug naar het 
vasteland om de boekenmarkt in Frankfurt te bezoeken. 
 

 
 

St. Pauls Churchyard vóór 1561 
 

Engeland, aan de vooravond van de Reformatie 
Als Wolfe in Londen arriveert, is koning Hendrik VIII nog 
katholiek, maar Engeland is dan al wel een gastvrij land 
voor (andersdenkende) buitenlanders. De opkomende 
handelsstad Londen vaart daar wel bij. De koning zal 
weldra met Rome breken. Hij roept zichzelf uit tot hoofd 
van de Anglicaanse Kerk. Zijn belangrijkste adviseurs, 
zijn Thomas Cromwell en Thomas Cranmer, Deze 



 

- 3 - 

NIEUWSBRIEF 

laatste wordt in 1533 de eerste protestantse aartsbis-
schop van Canterbury.  

De uitvinding van het drukken van boeken met losse 

letters maakt verspreiding van reformatorische vlug-
schriften, boeken en bijbels niet alleen zeer gemakkelijk 
maar ook goedkoop.  

 
In de Koperen Slang 
De boekenbranche is booming Business. In 1542 gaat 
Wolfe daarom zelf boeken drukken. Hij noemt zijn drukkerij 
De Koperen Slang. We weten niet of Wolfe voor die tijd - 
naast zijn activiteit als boekverkoper – ergens, misschien in 
Straatsburg, de stad van Gutenberg, de uitvinder van de 
boekdrukkunst, in een drukkerij heeft gewerkt. Maar zijn 
vroege boeken laten al zien, dat hij 

duidelijke 
ideeën 
heeft over 
hoe goed 
drukwerk 
er uit zou 
moeten 
zien. Hij   
verkiest kwaliteit boven kwantiteit. 
 
Koninklijk Drukker Grieks, Latijn en Hebreeuws 
Wolfe verkeert in de hoogste kringen van humanisten, het 
Hof en de Kerk. Alle ‘groten’, zoals aartsbisschop Cranmer, 
Cromwell, de humanisten Thomas More en Erasmus, de 
hervormers Bucer en Bullinger, koning Hendrik VIII en zijn 
opvolg(st)ers, kennen hem.  
Wolfe reist met brieven 
van Cromwell en Cran-
mer naar diverse pro-
testantse voormannen 
en Engelse agenten op 
het vasteland. Vooral 
Cranmer onderhoudt 
met hem een hechte 
band. Wolfe drukt veel 
werken van hem en 
andere hervormingsge-
zinde Engelsen. 
Niemand minder dan de 
hofschilder Hans Hol-
bein de Jonge ontwerpt 
voor hem een drukkers- 
embleem.  
Wonder boven wonder 
weet hij zich te handha- 

 

 
 

Drukkersembleem van Wolfe 

ven, zowel onder de protestantse als onder katholieke 
koningen. De protestantse koning Edward VI (1547-1553) 
benoemt hem tot Koninklijk Drukker van Latijnse, Griekse 
en Hebreeuwse boeken en kent hem een levenslang 
jaargeld toe. De katholieke koningin Mary Tudor (Bloody 
Mary) (1553-1558) maakt hem (als een van de eerste) lid 
van de Royal Stationer’s Company, een instelling die het 
monopolie krijgt voor het uitgeven van boeken en gaat over 
de auteurs-rechten. Wolfe speelt een actieve rol in deze 
nieuwe organisatie en besteedt er veel geld aan. Onder de 

protestantse koningin Elisabeth (1558-1603) is hij zelfs 
driemaal Master van de Company. 
 
Eeuwige roem in Engeland 
Maar hij zal in Engeland eeuwige roem oogsten voor een 
project, waarvan hij zelf het eindresultaat niet zal beleven.  

 
Holished’s Chronicles’ 

In 1548 komt hij op het 
idee een rijk geïllus-
treerde geschiedenis 
uit te geven van alle 
landen op aarde, van-
af de zondvloed tot 
aan de tijd van konin-

gin Elisabeth. 
Hij schakelt een aantal 
historici in, waaronder 
Rafael Holinshed, om 
hem hierbij te helpen. 
Als Wolfe in 1573 
overlijdt,   is het werk 
nóg niet voltooid. Drie 
collega’s van de Sta-
tioners Company ne-
men het project over 
en brengen het terug 
tot een geschiedenis 

over de Britse eilanden. Holished fungeert daarbij als 
redacteur. Uiteindelijk verschijnt het in 1577 in twee delen 
onder zijn naam: de ‘Holinshed’s Chronicals’. In 1587 volgt 
de tweede editie. Het is dit werk, dat een belangrijke bron 
zal worden voor William Shakespeare, die er materiaal uit 
put voor verschillende van zijn werken, met name voor 
Macbeth en zijn historiestukken King Lear en Richard III. 
Martin Bergevoet en Jan Dekkers 
 

DE TWEE EWALDEN 
 Reyner Wolfe en William Shakespeare 

 

 
 

A horse, a horse. My kingdom for a horse. 

 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een uitgave van 
het parochiebestuur van de Ewaldenkerk te Druten en verschijnt 
enkele keren per jaar, met bijdragen van: Gradie Martini, Martin 
Bergevoet, Jan Dekkers en Ton Lansdaal.   
Corrector: Gradie Martini.  
Redactieadres: Hogestraat 4, 6651 BK DRUTEN 
Bankrekening nummer: NL08 RABO 0108 6728 91 

 


