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Vrienden van de Ewalden

 
 

 
 

VRIENDEN VAN DE EWALDEN 
In 1997 werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, 

die het kerkgebouw van de toenmalige parochie H.H. 

Ewalden een warm hart toedroeg, een actie ondernomen 

om geld in te zamelen voor de restauratie van de monu-

mentale Ewaldenkerk. De groep lanceerde daarvoor dit 

“Vriendenblad”. Iedereen, die het waardevol vond om de 

“Kathedraal van Maas en Waal” voor het nageslacht te 

bewaren, kon zich aanmelden als “Vriend”. Dit hield te-

vens in dat zij een jaarlijkse bijdrage van € 22,68 (ofwel ƒ 

50,00) betaalden voor de restauratie en het onderhoud 

van de Ewaldenkerk.  

 

NIEUWS RESTAURATIE TOREN EN ORGEL 
Vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is be-

kend geworden dat medio september met de restauratie 

van orgel en toren wordt begonnen. Dat wil niet zeggen 

dat de activiteiten om geld in te zamelen, dan stoppen. 

Integendeel! Voor de maand september staan drie grote 

evenementen op het programma, waarover u verderop in 

deze Nieuwsbrief meer kunt lezen.  

 

UIT DE KLOKKENTOREN 
Het is een traditie, dat in de Ewalden-nieuwsbrief telkens 

aan iemand aandacht wordt geschonken, die op een of 

andere manier betrokken is bij de Ewaldenkerk. Deze 

keer laten we onze organist en dirigent André van Dijk 

aan het woord. 

 

ANDRÉ VAN DIJK 

André groeide op in Beneden-Leeuwen. Muziek is van 

jongs af aan zijn 

grote passie. Hij 

vertelt: Op 14-ja-

rige leeftijd werd 

ik al organist/pia-

nist bij het Jonge-

renkoor Bene-

den-Leeuwen en 

op 17-jarige leef-

tijd zong ik bij het 

Herenkoor Janua 

Caeli te Beneden-

Leeuwen, waar ik 

ook regelmatig de 

repetities leidde 

en de dirigent 

(Antoon van 

Kraaij) en orga-

nist (Nol Tromp) 

verving. Na de middelbare school studeerde ik orgel, 

piano en koordirectie aan het inmiddels voormalige Ne-

derlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht 

en later AMV/Schoolmuziek aan het Utrechts Conserva-

torium.  

Na mijn afstuderen (1983) werd ik muziekdocent aan 

Scholengemeenschap De Lingeborgh te Geldermalsen 

en aan het Pax Christi College te Druten/Beneden-Leeu-

wen, waar ik ook Afdelingsleider VMBO ben geweest. Na 

36 jaar onderwijs ging ik in 2019 met prépensioen.  

Naast het muziekonderwijs heb ik in een groot aantal ker-

ken gewerkt als dirigent/organist in bijna wel heel Maas 

en Waal en heb een groot aantal profane koren onder 

mijn leiding gehad. In 2000 werd ik benoemd tot dirigent/ 

organist van 

het Ge-

mengd koor 

in Horssen. 

In de Coro-

natijd heb ik 

vele dien-

sten in de 

Ewalden-

kerk muzi-

kaal opge-

luisterd, sa-

men met 

mijn goede 

vriend en 

collega Ad 

Versteden. 

Na het over-

lijden van Ad 

(2021) ben 

ik benoemd 

tot dirigent/ 

organist van 

De Cantorij 

Druten. Waar ik zeer content mee ben, is het prachtige, 

monumentale neobarokke orgel met een geweldige, 

mooie klank, dat dateert uit 1842 en vervaardigd is door 

F.C. Smits uit Reek. Het instrument komt uit de voorgan-

ger van de huidige Cuyperskerk, die uit 1877 stamt, het 

enige godshuis in Nederland dat aan de heilige Ewalden 

is toegewijd. Ze worden in Westfalen (de streek rond Lü-

beck vereerd en Apostelen van Drenthe genoemd. Het 

orgel heeft 2 klavieren en een aangehangen pedaal. Het 

orgelbalkon, met snijwerk uit 1847-1848, is afkomstig uit 

de RK Kerk uit Oijen. Het orgel is in 1970/1971 voortref-

felijk gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw. He-

laas is de windvoorziening van dit prachtige instrument na 

52 jaar weer aan restauratie toe’. 

NIEUWSBRIEF 



 

- 2 - 

NIEUWSBRIEF 

André vervolgt: ‘Door de jaren heen heb ik vele pastoors 

meegemaakt en mee samengewerkt, met allen een 

goede samenwerking. Nog steeds! De koren zijn heel be-

gaan en ondanks dat de leeftijd parten begint te spelen 

zijn zij enthousiast en doen vreselijk hun best en de op-

komst is heel goed. Doordat er alleen de RK Kerk in Dru-

ten nog open is en er iedere zaterdagavond in H. Mis is 

in de Protestantse kerk in Horssen, wisselen de koren re-

gelmatig af van werkplek en met bijzondere gelegenhe-

den zingen het Gemengd koor Horssen en De Cantorij 

samen!’  

Naast zijn muzikale bezigheden is André ook Trouwamb-
tenaar bij de gemeenten West Maas en Waal en West 
Betuwe. Ook is hij uitvaartspreker. En hij is nogal eens te 
zien bij GTST. Kortom, een man met onvermoede kwali-
teiten, waarvan we hopelijk nog lang mogen genieten! 
 

Op zondag 10 september om 16.00 uur wordt er in de 
Ewaldenkerk een concert gegeven door organist André 
van Dijk en fluitiste, Marianne van Koolwijk, in het ka-
der van het Open Monumentenweekend. U bent van 
harte welkom! 

 
ACTIVITEITEN IN DE EWALDENKERK 

SEPTEMBER 2023 
Hopelijk kijkt u terug op een mooie vakantiemaand en 
bent u misschien toch ook wel blij om weer aan het “ge-
wone leven” in uw vertrouwde omgeving te kunnen begin-
nen. De werkgroep Open Monumenten Dag van de Ewal-
denkerk is druk geweest in de afgelopen maanden om 
aan u een schitterend programma tijdens het monumen-
tenweekend te presenteren.  
 

 
 
Open Monumentendag, 9 en 10 september 
De Ewaldenkerk is op zich een monument dat het bezich-
tigen meer dan waard is. U heeft er al eerder over kunnen 
lezen. Tijdens het monumentenweekend voegen we 
schoonheid ter bezichtiging toe.  
Vorig jaar was de aandacht gericht op het zilverwerk. Dit 
jaar besteden we extra aandacht aan de liturgische 
gewaden in de katholieke kerk. Wat betekenen de ver-
schillende kleuren van de kazuifels, wanneer draagt de 
priester een paars kazuifel en wanneer en waarom draagt 
hij een rood kazuifel?  
Dr. Richard de Beer, conservator van het Catharijnecon-
vent Utrecht, houdt op zaterdag 9 september een lezing 
over de liturgische gewaden afkomstig uit de vijf dorpen 
die nu de Parochie H. Franciscus en H. Clara vormen. De 
Beer, die begin juni is gepromoveerd aan de Universiteit 
van Utrecht over de liturgische gewaden zal tijdens de le-
zing vertellen over de kostbare stoffen die zijn gebruikt en 
de kunstig geborduurde motieven rijk versierd met zilver- 
en gouddraad.  

Het complete programma tijdens het Open Monumen-
tenweekend is: 
 
Zaterdag 9 september:  
10.00 – 17.00 uur  Ewaldenkerk ter bezichtiging  

                          opengesteld. 
10.00 – 15.00 uur  mogelijkheid tot torenbeklimming 
15.30 uur  lezing door Dr. Richard de Beer, 

conservator Catharijneconvent, 
over liturgische gewaden in de 
katholieke kerk.  

De lezing wordt omlijst door gregoriaanse gezangen, uit-
gevoerd door het kerkkoor Sint Caecilia o.l.v. Jacqueline 
van Koolwijk. 
 
Zondag 10 september:  
12.00 – 17.00 uur  Ewaldenkerk ter bezichtiging  
                                      opengesteld. 
12.00 – 15.00 uur  mogelijkheid tot torenbeklimming 
15.30 uur  Concert door André van Dijk, or-

gel en Marianne van Koolwijk, 
dwarsfluit. 

 
In de kerk is er op beide dagen een tentoonstelling over: 
- de geschiedenis van de kerk en de steenfabriek De-

ricks & Geldens (i.s.m. de Stichting KleiGoed) 
- liturgische gewaden van de katholieke kerk 
 
 
Entree: Kerk gratis. Torenbeklimming: € 2,- per persoon. 
De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de toren 
en het orgel. 

Koorkap met fraai borduurwerk, laatste kwart van de 19e eeuw 
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CURSUS ‘KATHEDRALENBOUWERS’ 
door Studie Academie Cultuur Avontuur o.l.v. Maarten-Jan Don-

gelmans en Jan-Willem van Ree. 

 

Het erfgoed van Bruckner en Cuypers in nieuw pers-

pectief. Erfgoed: het is tegenwoordig het toverwoord als 

het over ons verleden gaat. In dit geval gaat het over twee 

schijnbaar totaal verschillende disciplines. 

 
Belijdend katholiek 
Twee weken achter elkaar brengen de musicologen en 
dirigenten Maarten-Jan Dongelmans en Jan-Willem van 
Ree gezamenlijk 
een cursusavond 
over twee uiteen-
lopende culturele 
kanjers die bijna 
tweehonderd jaar 
geleden geboren 
werden. 
Zowel componist 
Anton Bruckner 
(1824-1896) als 
architect Pierre 
Cuypers (1827-
1921) zijn belij-
dend katholiek en 
dragen hun geloof 
uit in hun werk. 
Beiden streven 
naar grootsheid in klank en steen. Daarom mogen ze ge-
rust Kathedralenbouwers worden genoemd. 
 
Eenzelfde doel 
Dongelmans en Van Ree benadrukken in hun lezing en 
ten gehore gebrachte muziek hoe verschillende kunstvor-
men (symfonisch en liturgisch werk, en kerkenbouw) een-

zelfde doel kun-
nen nastreven. 
Bruckner pro-
beert met zijn 
grootse symfo-
nieën en kerk-
muziek spirituele 
verheffing en 
een gevoel van 

transcendentie 
te bereiken.  
Cuypers doet 
dat met zijn op 
de middeleeu-
wen geïnspi-
reerde godshui-
zen. Je hoort en 
ziet dat ze door 
uitgebreide mu-
zikale en archi-

tectonische 
structuren het 

goddelijke voor ogen hebben. Aanzwellende klankgolven 
en hoge gewelven onderstrepen dit. 

Monumenten 
Aan de orde komen onder meer de Vierde en de Negende 
symfonie, het Te Deum, de totstandkoming van monu-
menten als de Amsterdamse Vondelkerk, de Nijmeegse 

Augustinus- en Antoniuskerk, en de Eindhovense Catha-
rinakerk Het is geen toeval dat beide avonden in de pas-
torie van de monumentale Ewaldenkerk worden gegeven. 
Deze kerk is immers ook een meesterwerk van Cuypers. 
Na afloop van de tweede lezing zal door dit godshuis dan 
ook nog een rondleiding worden gegeven. 
 

De cursus Kathedralenbouwers bestaat uit twee 
avonden (13 en 20 september 2023) en wordt gege-
ven in de pastorie van de HH. Ewaldenkerk (Hoge-
straat Druten). Aanvang 20 uur. 
Prijs: €85,00 per persoon voor twee avonden (inclusief 
de twee duo-lezingen, de kerkbezichtiging op de twee-
de avond, en tweemaal koffie/thee per avond).  
Aanmelden via contactformulier www.cultuur-avon-
tuur.nl (of via 06-21241098). 

 

10 JAAR BESTAAN PAROCHIE  
Op zondag 17 september vieren we het 10-jarig bestaan 
van de Parochie H. Franciscus en H. Clara. 
In 2013 fuseerden de Parochies Druten-Puiflijk, Heilige 
Victor en Gezellen, Heilige Antonius Abt en Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen en vormden de parochie zo-
als we die nu kennen, met de naam van de twee heiligen 
die getuigen van het belang dat zowel man als vrouw be-
langrijk zijn in de kerk en er een rol kunnen en moeten 
spelen.  
Om 10.00 uur begint de pontificale hoogmis met als 
hoofdcelebrant Mgr. Dr. Ron van den Hout, bisschop van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout 
is oud-waarnemend pastoor van de fusieparochie van de 
H. Franciscus en H. Clara. Aansluitend aan de hoogmis 
zal er een sacramentsprocessie worden gehouden. Deze 
processie ver-
trekt vanuit de 
Ewaldenkerk en 
eindigt in de ka-
pel van Bolders-
hof. Na afloop 
van deze proces-
sie is er een fees-
telijke bijeen-
komst in de tuin 
van de pastorie. 
De processie 
markeert tevens 
het begin van het 
nieuwe kerkelijke 
jaar.  
Pastoor Zimmer-
mann en het pa-
rochiebestuur 
nodigen u van 
harte uit, van waar u ook komt, wees welkom bij het 
tweede lustrum van de parochie H. Franciscus en H. 
Clara.  
(Gradie Martini, kerkwacht) 

Portret van Pierre Cuypers (1887) door 
Thérèse Schwarze, Coll. Rijksmuseum 

Portret Anton Bruckner (1889) 
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WHAT IS IN A NAME 
Toen 10 jaar geleden de nieuwe parochie werd opgericht, 
mochten alle parochianen suggesties aandragen voor de 
naam. De jury, bestaande uit een aantal ‘gewone leken’, 
koos voor H. Franciscus en H. Clara, twee inspirerende 
heiligen, die staan voor een inclusieve kerk, met eerbied 
voor Gods schepping. Het is een hommage aan de vele 
kloosterlingen uit Megen, die zich vanaf de tijd van de 
Republiek voor Maas en Waal hebben ingezet.  En de bis-
schop, hij keurde het goed. Een dergelijke procedure zou  
vroeger ondenkbaar zijn geweest. Maar hoe komt de 
Ewaldenkerk dàn aan haar naam.  Daarvoor moeten we 
terug naar de middeleeuwen.  
De  twee Ewalden behoorden tot de eerste metgezellen 
van St.-Willibrord. Op hun eerste missiereis werden ze in 
Westfalen door heidense Saksische boeren vermoord. 
De Frankische hofmeier Pepijn van Herstal liet hun 
stoffelijke resten overbrengen naar Keulen, waar ze wer-

den bijgezet in de St. 
Cunibertskerk, die 
na hun heiligverkla-
ring in 1074 zou uit-
groeien tot hét cen-
trum van hun ver-
ering.  
De band tussen 
Druten en de heilige 
Ewalden is volgens 
dr. Friedrich Goris-
sen, oud-archivaris 
van Kleef en kenner 
van de Nederrijnse 
geschiedenis bij uit-
stek, waarschijnlijk 
te danken aan het 
grondbezit van het 
St..-Cunibertsstift in 
Druten. Maar er 

loopt nóg een spoor van Druten richting Keulen en St.-
Cunibert, juist in de tijd waarin de Ewaldenkerk voor het 
eerst vermeld wordt. Blijkens het 13e-eeuwse Dodenboek 
moest op het feest van St.-Gertrudis (17 maart) jaarlijks 
uit “de hoeve Ter Vorth, gelegen ‘in Druten bij het 
kerkhof’’, 12 stuiver betaald worden aan het Kapittel van 
Xanten, ter nagedachtenis aan magister Johannes, 
voormalig Deken van het Kapittel en scholaster van de 
Keulse Dom. Deze magister Johannes was als rech-
terhand van de Keulse aartsbisschop Konrad van 
Hochstaden enkele malen zeer nauw betrokken bij de 
aangelegenheden van het St.-Cunibertsstift, het laatst op 
3 maart 1259, amper een jaar voor zijn dood.   
Overigens waren de Ewalden als patroonheiligen van 
Druten niet uniek. Dat de verering voor de twee angel-
saksische martelaren in de late middeleeuwen nog  
springlevend was, blijkt uit de stichting van de Ewalden-
kapel in Hees bij Nijmegen (de tegenwoordige Petrus-
kerk) . In de Catharinakerk van IJzendoorn en de Grote 
Kerk van Dordrecht waren altaren aan hen toegewijd, In 
Wijk bij Duurstede stond een St.-Ewoud- en St.-Elisabeth 
Gasthuis en in Utrecht waren ze afgebeeld in de Buur-
kerk  de parochiekerk  voor de ‘gewone man’, en op 3 

oktober 1410 schonk de Gelderse hertog Reinald IV een 
bedrag van 1 gulden aan ‘het heiligdom van de Ewalden’ 
in Wageningen. Na de hervorming bleef alleen Druten 
over…. 
 

 EWALDENWINKEL BREIDT UIT 
Het assortiment van de  Ewaldenwinkel breidt zich uit: be-
halve de inmiddels befaamde Ewaldenwijn (ook bij Mitra, 
Hogestraat), is er nu ook een mooie ansichtkaart van de 
Ewaldenkerk te koop 
en een sfeerkaarsje in 
een glazen houder 
met afbeelding van de 
Ewaldentoren. Deze 
artikelen zijn te koop 
in het parochiecen-
trum en tijdens open-
stelling van de Ewal-
denkerk op dinsdag 
en vrijdag van 11.00 
tot 15.30 uur. U kunt 
natuurlijk ook een ex-
tra bijdrage voor de 
restauratie van de 
Ewaldentoren en het 
orgel overmaken door 
deze QR-code met de 
camera van uw telefoon te scannen, of een bedrag over 
te maken op rekening 
 

IBAN NL08 RABO 0108672891. 

 
De parochie is een ANBI. 

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 

 

DE TWEE EWALDEN 
 

Binnenkort in de steigers! 
 

Deze nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een uitgave van het pa-
rochiebestuur van de Ewaldenkerk te Druten en verschijnt enkele keren 
per jaar. 
Samenstelling: Jan Dekkers en Ton Lansdaal  
Met bijdragen van: Gradie Martini, André van Dijk en Jan Dekkers 
Redactieadres: Hogestraat 4, 6651 BK  DRUTEN  
Bankrekening nummer: NL08 RABO 0108 6728 91 


