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Parochie H. Franciscus en H. Clara

Met Kerst naar de Kerk

24 december, Kerstavond: 1830 uur Kerstspel door kinderen met zang
Alle kinderen, die willen, mogen meedoen.

2100 uur: Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor Horssen

25 december, Eerste Kerstdag:
26 december, Tweede Kerstdag:

31 december, Oudjaar
samenzang
1 januari, Nieuwjaarsdag

Nieuwijaarsborrel in de pastarie.

19.00 uur Eucharistieviering met

11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
het St.-Caeciliakoor
Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een

10.00 uur: Dagmis m.m.v. het St-Caeciliskaor
10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. de Cantorij

Kerststalroute

Vrijwilligers zijn weken in de weer geweest
om in onze parochie prachtige kerststal-
len te bouwen. ledere stal verbeeldt de
geboorte van Jezus op z'n eigen wijze. De
kribben zijn een lust voor het oog: prachti-
ge beschilderde beelden, in een fraaie stal,
opgesteld in een sfeervolle omgeving.

U bent van harte welkom in:

- Afferden Oude Toren op 't Hoog -
Tweede Kerstdag 11.00 - 16.00 uur

- Druten Ewaldenkerk Hogestraat 2 -
Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en
Nieuwijaarsdag van 11.00 - 16.00 uur

- Horssen in het torenportaal van de
voormalige katholieke kerk Kerkpad 7
en in de oude middeleeuwse kerk Kerk
pad 4 — Eerste en Tweede Kerstdag
van 12.00 - 15.00 uur

- Puiflijk in de oude toren Koningsweg
17 — Eerste en Tweede Kerstdag
13.00 - 16.00 uur

Terugblik op de kennismakingsavonden

Het parochiebestuur en pastoor Pieter
Zimmermann kijken met plezier terug op
de kennismakingsavonden. Overal kwam
de vraag hoe kunnen we in alle dorpen
elkaar nabij zijn.

Bij de inzegening van de kapel van Deest
was er grate belangstelling, uit alle dorpen
waren parochianen aanwezig. We gaan in
alle dorpen een plekje creéren, waar u een
kaarsje kunt opsteken. En we bekijken hoe
we van de zomer bij die kapellen activi-
teiten kunnen organiseren, die mensen
samenbinden. In Horssen was de grootste

wens van de aanwezigen om de tijd van
de Heilige Mis aan te passen. Het huidige
tijdstip is voor velen te laat.

Aanpassing tijden Heilige Mis

Met ingang van zaterdag 7 januari vieren
we voortaan iedere week op zaterdag
avond, om 19.00 uur de Heilige Mis in de
protestantse kerk van Horssen, voor de
hele parochie.

De Zaterdagavondmis in de Ewaldenkerk
te Druten komt daarmee te vervallen.

Hulp gezocht voor mensen in nood

In deze tijd van crises hebben veel
gezinnen/ huishoudens het financieel

en daardoor waarschijnlijk ook sociaal

en emotioneel erg zwaar. De enorm
gestegen energieprijzen, met name de
gasprijzen, nemen een groot deel van het
huishoudboekje in beslag.

Om deze bijzonder vervelende situaties
het hoofd te bieden heeft de parochie
besloten tot het oprichten van een PC;
een parochiéle caritas instelling. VVia deze
stichting kan er een bijdrage geleverd
worden aan het lenigen van de noden van
mensen.

Voor het tot stand brengen van zo'n
stichting zijn mensen nodig die een
bestuur willen vormen van de PCl.
Inmiddels zijn twee mensen bereid
gevonden hieraan hun medewerking

te verlenen, tw. de heren Theo Sijbers
(Druten-Zuid) en Jelle Wolthuis (Druten).
We vinden het van belang dat er ook
sprake is van lokale spreiding. Met andere
woorden wij zoeken ook kandidaten uit de
andere kerkdorpen. Ook zou het fijn zijn
als met name vrouwen en jongeren hun
steentje zouden willen bijdragen.

Een PClis er om de financiéle nood van
mensen te verlichten. Daarvoor heeft de
PCl ook geld nodig.

De aanleiding om tot actie over te gaan
is voortgekomen uit de opmerking van
iemand die aangaf het compensatiegeld
voor de gasrekening niet nodig te
hebben. Hij heeft geen gasaansluiting,
maar voorziet zijn huis van energie via
zonnepanelen en een warmtepomp.

Dat geldt ongetwijfeld voor meer
mensen. Daarom roepen wij u op uw
gascompensatiegeld, als u dat niet nodig
heeft, of gewoon welk ander bedrag dan
0ok, te storten op bankrekeningnummer:
NL62RABO0112710999

t.n.v. Parochie H. Franciscus en H. Clara,
o.v.v. donatie voor de PCl i.0.

Kortom:

Wij vragen dus bestuursleden en uw
donatie om er zo nog meer voor elkaar
te kunnen betekenen.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

P.S. Kandidaten voor de PCl \ ,

worden verzocht zich voor

31 december te melden bij \\ /I
Gy
caritas

de parochie via
info@franciscusenclare.nl

SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM
\Voor praktische zaken is het parochiese-
cretariaat telefonisch geapend op dins-
dag-, woensdag- en vrijdagochtend van
8.30-11.30 uur.

www.parochiefranciscusenclara.nl
info(@parochiefranciscusenclara.nl
telefoonnummer: 0487-51 23 87
Adres: Hogestraat 4, 6651 BK DRUTEN
Bank: NLOSBRABO0108672891

Woord van de pastoor

\rienden,

Het is wonderlijk hoe een feest dat elk jaar
hetzelfde is, toch zo tot de verbeelding blijft
spreken. Al eeuwen aan een stuk wordt
Kerstmis ongeveer op dezelfde manier
gevierd en toch heeft het nog niets aan
kracht ingeboet. Waar de meeste kerkelijke
feesten door een groot deel van de mensen
worden vergeten blijft Kerstmis leven.

Hoe kan dit? Een meer aardse uitleg is dat
het te maken heeft met de perfecte timing
van het feest. Kerstmis valt bijna gelijk met
de kortste dag in het jaar en wat is nu een
beter moment om je met de hele familie
om een warme haard te scharen dan op
deze dagen? Sneeuw ligt er al een paar jaar
niet meer, maar harde wind en gure regen
hebben hetzelfde effect en vele families
komen voor deze dagen toch weer in de
schoot van het gezin bij elkaar. Helaas is
dit idullische plaatje niet voor iedereen
weggelegd: Gebroken gezinnen, eenzame
mensen die een dierbare hebben verlo-
ren, mensen die zich financieel nauwelijks
kunnen redden: ook zij gaan Kerstmis
tegemoet.

\Wat te doen? Hoe kunnen wij als
katholieken zorgen dat deze van ouds-

her oer-christelijke dagen niet alleen voor
een handjeval uitverkorenen als gezellig,
warm en goed worden ervaren? Om die
vraag te beantwoorden moeten we eerst
doordringen in de essentie van dit feest. De
eerste keer dat Kerstmis werd gevierd was
dat niet rond een warme houtkachel, maar
in de kou van een niet geisoleerde stal. Er
waren daar een os en een ezel die met
hun adem het pasgeboren Kindje moesten
verwarmen. Dat klinkt romantisch, maarin
werkelijkheid moet het armoe troef zijn ge-
weest. De gedachte je kind bij de geboorte
niet in een moaoi gelakt ledikantje te kunnen
leggen, maar in een voederbak voar dieren
heeft iets wreeds.

\Waarom vieren we dan toch feest? Inder-
daad was er voor st. Jozef en de heilige
Maagd Maria geen plaats in de herberg

en inderdaad was Maria natuurlijk liever
bevallen in haar eigen huis in Nazareth,

maar met Kerstmis vieren we een feest

dat al deze tegenslagen overstijgt. Het hart
van Kerstmis bestaat namelijk uit vreugde.
Waarom? Omdat zelfs deze barre omstan-
digheden het diepe geluk van Maria geen
cent naar beneden halen. Haar hemelse
Kindje is geboren! Geen seconde staat ze
stil bij het feit dat de omstandigheden niet
ideaal zijn. Het enige dat haar deze nacht
raakt zijn de fonkelende oogjes van de
kleine Jezus die nu al het licht van de he-
melse VVader uitstralen, en die nu al zonder
woarden “vrede op aarde” aankondigen.
Dit is de ware kern van Kerstmis. Ondanks
alle teleurstellingen, tegenslagen en ellende
zien dat de Zoon van God geboren wordt
ook in ons eigen leven, in de vaak kale
kribbe van ons eigen hart. De wind in ons
leven kan nog zo guur zijn en de verlaten-
heid nog zo groot, als je de kamende dagen
biddend dichtbij Maria blijft, zul je zien dat
ook wij diezelfde onuitsprekelijke vreugde
mogen ontvangen.

Een vreugde die de grenzen van tijd en
ruimte overstijgt. Een vreugde die ook ons
wordt gegeven, als we samen aan het al-
taar in heilige Ewaldenkerk in de kerstnacht
Eucharistie vieren. Want juist daar mogen
we de pasgebaren koning Christus in ons
midden welkom heten.

Namens de parochie H. Franciscus en H.
Clara, wens ik u een zeer zalig Kerstmis toe
en hoop velen van u te mogen begroeten
de komende dagen in en om de kerk!

Pastoor Pieter Zimmermann

Activiteiten parochiecentrum in de loop
van volgend jaar: Maandelijkse
filmavonden en geloofscursus.

Heeft u al meer willen weten over het
katholieke geloof maar nooit de stap gezet
om een cursus te gaan volgen? U krijgt nu
de gelegenheid om in het parochiecentrum
eens per maand op maandagavond uitleg
te krijgen over het katholieke geloof. De
exacte data worden nog Wij doen dit aan

de hand van het kijken naar een DVD

uit de serie Catholicism van bisschop
Robert Barron. De exacte data worden
nog bekend gemaakt. Het is fijn als u alle
avonden zou kunnen komen maar het is
geen probleem als u een keer niet kunt.
Meer informatie volgt.

Ewaldenwijn

Bent u voor de feestdagen nog op zoek
naar een origineel, duurzaam en moai
cadeau? Dan bent u bij ons aan het juiste
adres! Koop een doosje Ewaldenwijn en
help ons mee de prachtige Ewaldenkerk te
behouden en restaureren. Een prachtige
volle Merlot, heerlijk voor bij het Kerstdiner,
maar zeker ook om zo van te genieten.

De wijn kost € 10 per fles. Verkrijgbaar in
de kerk, het parochiecentrum en bij Mitra
Druten, Hogestraat 53 6651BH Druten.

Namens de Vrienden van de Ewalden
wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar




