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Opgeven voor communie en vormsel
Als je in groep 4 van de school zit wordt er 
in onze parochie H. Franciscus en H. Clara 
voor kinderen van jullie leeftijd ieder jaar 
een Eerste Communieviering gehouden. 
Die viering wordt voorbereid tijdens 
bijeenkomsten rondom het project: “Blijf dit 
doen.” Het brood dat je tijdens deze viering 
mag ontvangen is geen gewoon brood, 
maar Hemels Brood. In de Heilige Hostie 
die je tijdens de Communie voor het eerst 
mag ontvangen, komt Jezus heel echt in je 
hart. Dat is een groot feest!
Wanneer je mee wilt doen, kun je jezelf 
tot 14 februari opgeven via e-mail:
jw.melssen@parochiefranciscusenclara.nl 
of via een brie� e in de bus van de pastorie.
De uitnodiging voor de ouderavond en een 
inschrij� ormulier ontvang je later thuis. 
De communieviering is op zondag 14 mei 
2023. 

Als je in groep 8 van de basisschool 
zit is het een belangrijk jaar: Je gaat de 
basisschool verlaten en kiest voor ‘hoe nu 
verder….?’ Je wordt al aardig zelfstandig. 
Een aantal van jullie heeft vier jaar geleden 
de Eerste Heilige Communie gedaan. Als 
een vervolg daarop wordt in onze parochie 
H. Franciscus en H. Clara voor jongeren van 

jullie leeftijd ieder jaar een viering van het 
H. Vormsel gehouden. Die vormselviering 
heeft ook te maken met ‘zelfstandig’ 
worden, met wat jou inspireert en met 
‘kiezen, hoe nu verder…?’ Je ontvangt in 
deze viering de Kracht van de H. Geest.
Wanneer je mee wil doen, kun je jezelf 
tot 14 februari opgeven via e-mail:
jw.melssen@parochiefranciscusenclara.nl 
of via een brie� e in de bus van de pastorie.
De uitnodiging voor de ouderavond en een 
inschrij� ormulier ontvangt u later thuis. 
De vormselviering zelf vindt op 26 mei 
2023 plaats.

Vriendelijke groeten namens de 
vormselwerkgroepen en 
pastoor Zimmermann,
Jan-Willem Melssen

Voor uw agenda:
Woensdag 18 januari, 18.00 uur: 
oecumenische maaltijd in Mamre 
in het kader van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de Christenen. 
19.00 uur: oecumenische vespers in 
de Emmanuelkerk

Zaterdag 21 januari, 14.00 uur: 
her-inwijding klok en inzegening 
onderkomen kerkhofonderkomen op 
’t Hoog in A� erden

Zondag 22 januari, 13.00-15.00 uur:
winterwandeling, startpunt De Lier Puifl ijk

Zaterdag 28 januari, 10.00 uur:
vanaf Ewaldenkerk Druten fi etstocht 
Actie Kerkbalans

Een terugblik op de kersttijd
De kersttijd is alweer voorbij en we zijn 
al aan 2023 begonnen. Toch willen we 
graag nog even terugblikken op al wat in 
deze periode door een heleboel mensen 
werd gerealiseerd. We staan er vaak niet 
bij stil met welke inzet van vrijwilligers dit 
gepaard gaat.

De kerststalbouwers zijn wekenlang in 
de weer om een schitterende kerststal 
op te bouwen, niet alleen in onze 
parochiekerk, maar ook in de torens van 
A� erden, Horssen en Puifl ijk en de oude 
Bonifatiuskerk van Horssen. Er wordt 
getoverd met takken, bloemen en licht om 
heel de Ewaldenkerk te versieren en in 
een kerstsfeer te brengen, een kathedraal 
waardig. 

De poetsgroep zorgt ervoor dat de kerk 
weer door een ringetje gehaald kan 
worden en het koper blinkt als een spiegel.
De koren zetten zich extra in om op 
Kerstmis onze kerk te kunnen vullen 
met hemelse klanken. We noemen de 
Koninklijke Gemengde Zangvereniging 
Orpheus, dat de kersttijd traditioneel 
opent met een magnifi ek kerstconcert, 
en het gemengd koor van Horssen, de 
Cantorij en het kerkkoor St.-Caecilia, die 

de eucharistievieringen zo voortre� elijk 
opluisteren met hun gezang. 

We denken aan de vrijwilligers die zich 
ingezet hebben voor de hartverwarmende 
kinderdienst op Kerstavond en de 
ontroerende vieringen van De Kom. De 
acolieten en lectoren, de collectanten. En 
niet te vergeten: onze trouwe kosters, die 
iedereen altijd geduldig bijstaan als er in de 
kerk iets moet gebeuren.

We willen al deze mensen die op de één 
of andere manier geholpen hebben om in 
onze parochie Kerstmis tot een echt feest 
te maken, dan ook van harte bedanken. 

Kom in beweging!
Op de website van de parochie kunt u 
lezen over de schitterende kerststallen 
die er in de 5 kerkdorpen zijn gebouwd. 
Wanneer u de foto’s bekijkt, dan ziet u 
het schitterende werk van de vrijwilligers 
om de dorpen en kerken in kerstsfeer te 
brengen. Elke stal vertelt het verhaal van 
Christus’ geboorte. Al deze vrijwilligers 
kwamen in beweging!

Bij de kerststallen stonden ook al de Drie 
Koningen. Ze waren nog niet aan zet, 
… maar ook zij kwamen in beweging. 
Wij vieren dat meer of minder bewust 
op 6 januari. Dan komen de drie wijzen 
met de geschenken aan bij de stal in 
Bethlehem. Een hele tocht hebben ze 
afgelegd door vijandig gebied, maar hun 
doorzettingsvermogen wordt beloond. 
Ze volgden die bijzondere ster aan het 
fi rmament en ze deden dat samen. Samen 
op pad gaan is altijd beter! Ze kunnen 
hun geschenken geven aan Jezus, dat 
kleine kind in de kribbe. Goud voor de 

koninklijke status van het kind, wierook 
voor zijn goddelijkheid en mirre voor zijn 
menswording.  De missie van de Drie 
Koningen is geslaagd. Hun op pad gaan 
heeft geleid tot succes. Zij kwamen in 
beweging.

En nu?  Het wordt weer “stil in de kerken.” 
De kersttijd is voorbij, weg is de warmte 
en voor de meeste mensen begint de 
slechtste tijd van het jaar, het zijn de dagen 
van de grote leegte. De mooie versieringen 
zijn weg en we vergeten om in beweging 
te blijven. We moeten samen op pad 
blijven gaan. We zijn immers aanbeland 
in de maand januari, de maand van de 
Kerkbalans. En u ziet niet dat ook nu 
heel veel vrijwilligers in beweging zijn. Zij 
vouwen namelijk de brieven en stoppen 
deze in de enveloppen die deze maand bij 
u in de brievenbus vallen. En het zijn heel 
veel brieven die door vrijwilligers worden 
rondgebracht. Weer andere vrijwilligers die 
in beweging komen!

Fietstocht Actie Kerkbalans
Wilt u ook in beweging komen door de 
actie kerkbalans te steunen? Dat kan 
door uw bijdrage over te maken op de 
rekening van de parochie, heel veel dank 
daarvoor. En wilt u letterlijk in beweging 
komen, doe dan mee op zaterdag 28 
januari a.s. Pastoor Pieter Zimmermann 
maakt op die zaterdag een fi etstocht naar 
de vijf kerkdorpen van de parochie van 
de H. Franciscus en H. Clara. Pastoor en 
vrijwilligers fi etsen naar alle dorpen en 
komen op de begraafplaatsen bijeen voor 
een gebed om te vragen om spirituele en 
materiële zegen en steun! Wij vragen u om 
een ruimhartige, fi nanciële bijdrage, zodat 
we ook in 2023 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan en we ook in 2023 weer de 
kerken kunnen versieren en de kerststallen 
kunnen opbouwen. 

Wilt u meefi etsen en samen in 
beweging komen! Geweldig! 
Het programma is als volgt: 
Om 10.00 uur is de start vanuit Druten. 
We verzamelen ons om 09.50 uur voor de 
Ewaldenkerk aan de Hogestraat nummer 2 
in Druten.

De eerste stop is in A� erden op de 
begraafplaats Het Hoog. Vandaar fi etsen 
we naar Deest, naar de onlangs ingewijde 
kapel, aankomst omstreeks 10.50 uur. 
Dan staat Horssen op het programma, de 
bijeenkomst is op de begraafplaats aan het 
Kerkpad om 12.00 uur. 

Vervolgens is het tijd voor een pauze. 
We houden deze op een mooie plek 
in Horssen. U krijgt een kop ko�  e of 
thee aangeboden en u kunt uw zelf 
meegebrachte boterham opeten. 
Om 13.15 uur zijn we in Puifl ijk, om te 
eindigen om 14.00 uur in Druten. 

Fijn wanneer u ook in beweging komt voor 
uw kerk! Van harte welkom!

Vacatures: Kerk Schoonmaken
Om de Ewaldenkerk schoon en netjes te 
houden, zoeken we vrijwilligers.
Een aantal keren is er een groep op een 
gezamenlijk te kiezen moment bezig met 
schoon maken van de kerk. Hierna drinken 
we gezamenlijk met elkaar ko�  e met 
iets lekkers (kruimelen is dan zeker niet 
toegestaan). We kunnen altijd nog extra 
vrijwilligers gebruiken. Zeker de mannen 
laten het hier een beetje afweten. Zij 
kunnen gemakkelijker op een ladder ramen 
zemen of lampen en de beelden afdoen.
Mocht je mee willen rouleren, geef je dan 
op bij het parochiecentrum. 
T 0487 512387 
info@parochiefranciscusenclara.nl


