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Nieuwjaarswens van onze pastoor
Beste parochianen, broeders en zusters,
Allereerst aan u allen een heel Zalig 
Nieuwjaar!

Onlangs hebben we samen het 
geboortefeest van onze Heer mogen 
vieren en het was hartverwarmend om 
zovelen van u te mogen begroeten in de 
kerk.  Op Kerstavond en ook de dagen 
daarna was het goed druk in de kerk en 
ook onze prachtige kerststal is door veel 
mensen bezocht. Kerken zijn toch altijd 
mooier als ze vol zijn!

Nu kijken we 
hoopvol uit 
naar het jaar 
dat voor ons ligt 
en wil ik graag 
met u delen, 
dat we met 
twee nieuwe 
initiatieven gaan 
starten in onze 
parochie die 
voor iedereen 
toegankelijk zijn.

Filmavonden met een drankje
Allereerst zullen we starten met een serie 
fi lmavonden, die telkens zullen worden 
gehouden op de 3e maandag van de 
maand met uitzondering van april 
om 20.00 uur, op de pastorie aan de 
Hogestaat 4 in Druten. Het maakt niet uit 
of u nou een doorgewinterde kerkganger 
bent, of dat u nooit in de kerk komt, maar 
gewoon nieuwsgierig bent naar het katho-
lieke geloof: u bent van harte welkom! De 
fi lms die we zullen tonen, komen uit de se-
rie Catholicism en zijn enkele jaren geleden 
gemaakt door de toenmalige hulpbisschop 
van Los Angeles Mgr. Barron.  Ze geven 
een prachtige inkijk in de verschillende the-
ma’s die het geloof rijk is. De eerste avond 
zal zijn op maandag 16 januari en het 
thema die avond zal zijn “Jezus, God en 
mens”. In deze fi lm neemt de bisschop ons 
mee langs prachtige plaatsen die belangrijk 
zijn voor het geloof, zoals Jeruzalem en 
Rome, om vanuit daar dieper in te gaan op 
het thema. Wat betekent het dat de Kerk 
beweert dat Jezus God en mens is en be-
langrijker nog: wat betekent dit voor ons? 
De fi lm duurt ongeveer drie kwartier en 
aansluitend zullen we onder het genot van 
wat fris, een biertje of een wijntje nog met 
elkaar napraten over wat de fi lm ons heeft 

gebracht/gedaan. De avond zal eindigen 
rond 21.30 uur en u kunt zich aanmelden 
via info@parochiefranciscusenclara.nl , 
maar voelt u zich daartoe niet verplicht.  
Deze avonden zijn echte aanraders!
De overige data van de fi lmavonden, die u 
vast in uw agenda kunt noteren, zijn: 
• Maandag 20 februari “
 Het onderricht van Jezus”
• Maandag 20 maart 
 “Het mysterie van God”
• Dinsdag 18 april 
 “Maria, de Moeder van God”
• Maandag 15 mei “Petrus en Paulus”
• Maandag 19 juni “Christus en de Kerk”
Na de zomer zullen we de serie verder her-
vatten. U bent welkom om alle avonden te 
komen, maar ook als 
u een avond over 
moet slaan bent u 
nog altijd welkom, 
want de fi lms zijn 
ook als losse delen 
te bekijken. De 
avonden kosten 
geen geld, maar zijn 
zeker heel kostbaar!

Start Beginnerscursus geloof
Voor diegenen die al langer met de 
gedachte spelen om zich wat meer in het 
geloof te verdiepen, maar die misschien 
niet weten waar ze moeten beginnen: 
Vanaf februari zullen we in onze parochie 
starten met een geloofscursus waar u zich 
een jaar lang voor kunt inschrijven. De 
cursus zal vanaf februari telkens starten 
om 20.00 op de vierde maandag van 
de maand en zal bestaan uit 9 delen. De 
eerste avond zal zijn op maandag 27 
februari op de pastorie. Meer informatie 
over de cursus zal spoedig op de website 
en in de Maas en Waler te vinden zijn. We 
zullen de avonden telkens starten met 
een eenvoudige soepmaaltijd, gevolgd 
door uitleg van pastoor Zimmermann over 
een katholiek thema en zal telkens zo’n 
anderhalf uur duren. Voor meer informatie 

of om u straks voor de cursus op te geven 
kunt u mailen naar 
info@parochiefranciscusenclara.nl. 
De avonden zijn geschikt voor 
“beginnelingen”, maar ook voor diegenen 
die al wat meer weten van het geloof. 
Deze avonden zijn kosteloos, verdiepend, 
gezellig en blijven u een leven lang bij!  

Namens de parochie, wens ik u allen een 
inspirerend en gezegend jaar toe!

Pastoor Pieter Zimmermann

Week van Gebed voor de Eenheid van 
de Christenen
Elk jaar in januari is er de landelijke Week 
van Gebed voor de Eenheid van de Chris-
tenen. De Raad van Kerken bevordert de 
oecumene zoveel mogelijk, en ondersteunt 
daarom deze “Week” (die 8 dagen duurt). 
De Week van Gebed voor Eenheid van de 
Christenen 2023 moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoeken. Bijzon-
dere aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. De wonderbare 
spijziging staat daarin als verhaal centraal.

De protestantse gemeente Rivieren-
land Oost en de parochie H. Franciscus 
en H. Clara nodigen u graag u graag uit 
voor de gezamenlijke maaltijd om 18.00 
uur in Mamre en aansluitend om 19.00 
uur oecumenische vespers in de 
Immanu-
elkerk op 
woensdag 18 
januari.

Oecumenische winterwandeling
Zondag 22 januari is in het kader van 
DE WEEK VAN HET GEBED VOOR DE 
EENHEID de oecumenische winter-
wandeling. Ieder jaar is deze wandeling 
in een van de vijf kerkdorpen. Dit jaar in 
Puifl ijk. We beginnen om 13.00 uur in 
dorpshuis De Lier met een kopje ko�  e.

Om 13.30 uur starten we de wandeling. 
Jan Reijnen neemt ons op sleeptouw. Als 
geboren Puifl ijkenaar weet hij van alles te 
vertellen. Bert Beuving vertelt als voorzitter 
van de stichting Oude Toren over zijn toe-

komstbeeld voor deze plek en Henk van Elk 
vertelt hier en daar mooie oude verhalen 
of anekdotes in het Maos en Waols om 
de sfeer van die tijd bij ons over te laten 
komen. Om 15.00 uur sluiten we de wan-
deling weer af in De Lier. U bent allen van 
harte uitgenodigd om mee te wandelen en 
elkaar te ontmoeten.

Een klinkende start voor 
Actie Kerkbalans in Druten
De parochie Heilige Franciscus en 
Clara luidt op zaterdag 14 januari om 
14.00 uur de klokken van de H.H. 
Ewaldenkerk in Druten.  Zo luidt zij 
letterlijk Actie Kerkbalans in; Een actie 
om een fi nanciële bijdrage voor de kerk 
op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans 
kunnen kerkgemeenschappen 
functioneren en kunnen zij hun 
maatschappelijke functie blijven 
vervullen.

Waarde van de kerk
Door de klokken te luiden, vraagt de 
parochie aandacht voor het belang van de 
kerk. De grote deelname aan Allerzielen liet 
zien dat het draagvlak onder een spiritueel 
leven in Nederland groter is dan we 
misschien wel willen of durven toegeven. 
Ook in onze parochie was er een grote 
aanwezigheid bij de diverse vieringen, of 
in de kerken of op de begraafplaatsen. Op 
zo’n moment denken we met veel respect 
terug aan onze geliefde overledenen, we 
noemen hun namen en maken licht als 
symbool van verbondenheid. 

Veel vrijwilligers zijn in touw om deze 
vieringen mogelijk te maken. Dus dan kost 
dat toch niks? Maar denkt u eens aan de 
verwarming in de kerk, de terugkerende 
vaste lasten, het onderhoud van de 
begraafplaatsen waarvoor materialen 
worden gebruikt voor bijvoorbeeld het 
opruimen van de gevallen bladeren. De 
opslag- en devotieruimte op de kerkhoven. 
En ook vrijwilligers vinden het lekker om 
samen een kopje ko�  e te drinken.  Dat 
kost geld, om nog maar niet te spreken 
over het grote onderhoud van het 
kerkgebouw. Nu is het de toren die onder 

handen moet worden genomen vanwege 
de aanwezigheid van een zwam waardoor 
het houtwerk kan worden aangetast. 
Daarnaast moeten er op diverse plaatsen 
devotie- en verblijfsruimten worden 
gerealiseerd en/of opgeknapt.

Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne. 
Met meer dan 2000 deelnemende kerken 
is het de grootste fondsenwervende actie 
in Nederland. De parochie krijgt geen 
subsidie en heeft daarom een fi nanciële 
bijdrage nodig van haar leden om te 
kunnen bestaan. Daarom doet ook onze 
parochie Heilige Franciscus en Heilige 
Clara mee aan de actie Kerkbalans 2023 
die op zaterdag 14 januari van start is 
gegaan en die tot 28 januari doorloopt. Op 
de 28ste januari zullen we, ter herinnering 
aan de actie door alle dorpen gaan en op 
de begraafplaatsen bijeenkomen voor 
gebed om zowel spirituele als materiële 
zegen. 
Met andere woorden wij bidden, hopen en 
vragen u (gedurende deze actieperiode) 
een fi nanciële bijdrage, zodat we ook in 
2023 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan.

Ps. Wist u dat uw bijdrage fi scaal 
aftrekbaar is? Lees meer over de actie en 
deze fi scale regeling op 
www.parochiefranciscusenclara.nl 

Her-inwijding klok en inzegening 
kerkhofonderkomen A� erden
Op de R.K.-begraafplaats het Hoog 
in A� erden is een fraaie klokkenstoel 
gebouwd en een onderkomen voor de 
kerkhofploeg. 
De door de bevolking van A� erden aan 
pastoor Böckling geschonken Mariaklok 
is voor veel parochianen een belangrijk 
aandenken aan de gesloten St-Victor en 
Gezellen kerk. Het luiden van die klok bij 
begrafenissen is voor hen van bijzondere 
betekenis. De plaatsing van de klok op de 
begraafplaats was dan ook een wens van 
velen. 
Wij nodigen u graag uit voor de 

her-inwijding van de klok en inzegening 
van het kerkhofonderkomen door pastoor 
Pieter Zimmermann op zaterdag 21 
januari om 14.00 uur op de R.K.-
begraafplaats 
Het Hoog te 
A� erden. Na 
afl oop van de 
gebeurtenis 
willen wij met 
u het glas 
he� en op deze 
bijzondere 
gebeurtenis. 


