
Torenbeklimming
Tijdens het beachvolleybal bestaat de 
mogelijkheid om de toren te beklimmen 
en te bezichtigen en te genieten van het 
prachtige uitzicht.

Dit kan op:
Zaterdag 17 juni van 10.00 tot 17.00 uur 
en op
Zondag   18 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Kinderen tot 12 jaar uitsluitend onder 
begeleiding van een of meer volwassenen.
Laatste mogelijkheid tot beklimming is om 
16.30 uur

Kosten zijn 2 euro per persoon. De 
opbrengst is bestemd voor de restauratie 
van de toren.

Bent u op zoek naar een origineel, 
duurzaam en mooi cadeau? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres! Koop een doosje 
Ewaldenwijn en help ons mee de prachtige 
Ewaldentoren te behouden en restaureren. 
Een prachtige volle Merlot, heerlijk voor bij 
het diner, maar zeker ook om op een mooie 
zomeravond van te genieten. De wijn 
kost € 10 per fl es. Verkrijgbaar in de kerk, 
het parochiecentrum en bij Mitra Druten, 
Hogestraat 53 6651BH Druten

Ewaldenwijn

SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM
Voor praktische zaken is het parochiese-
cretariaat telefonisch geopend op dins-
dag-, woensdag- en vrijdagochtend van 
8.30-11.30 uur.

www.parochiefranciscusenclara.nl 
info@parochiefranciscusenclara.nl 
telefoonnummer:  0487-51 23 87
Adres: Hogestraat 4, 6651 BK DRUTEN 
Bank: NL08RABO0108672891

We feliciteren de volleybalclub in Druten 
van harte met zijn 25-jarig jubileum.
Het beachvolleybal achter de kerk, een 
prachtige traditie, geeft velen veel plezier, 
zowel deelnemers als publiek. Ons 
Torenteam viert het jubileum op 18 juni mee 

door deel te nemen aan het toernooi. 
Een keer per jaar komt de Ewaldenkerk 
tijdelijk aan het strand te liggen en zijn kerk 
en beachvolleytoernooi goede buren. Dit 
jaar wordt bijzonder, want hoog vanaf de 
toren worden er met speciale camera’s 

opnamen gemaakt van het evenement. Dit 
levert ongetwijfeld unieke beelden op. 
Maar inmiddels is de Ewaldentoren aan 
restauratie toe. DVV en het parochiebestuur 
hebben elkaar gevonden en DVV is 
de eerste sponsor geworden voor de 

torenrestauratie. Voor de restauratie speelt 
het Torenteam mee met als aanvoerder 
en sterspeler de pastoor in hoogsteigen 
persoon.

Vrienden van de Ewalden
Als u blijvend wilt steunen, kunt u Vriend 
van de Ewalden worden. U ontvangt 
tweemaal per jaar de Nieuwsbrief met 
interessante artikelen.
De Vrienden van de Ewalden is een 
groep van ruim driehonderd mensen de 
schitterende Ewaldenkerk, in het hartje 
van Druten voor nu en de toekomst 
willen behouden. Want dit karakteristieke 
monument ontworpen door de beroemde 
architect Pierre Cuypers blijft veel geld 
kosten. Mede dankzij de “Vrienden” is 
regelmatig onderhoud mogelijk. 
Laten wij samen trots zijn op dit 
beeldbepalend gebouw van Druten, in 
1877 gerealiseerd door de bouwmeester 
die o.a. ook het Rijksmuseum en het 
Centraal Station in Amsterdam ontwierp.
U bent “Vriend” voor een jaarlijks bedrag 

van € 22,68 (de 
vroegere
vijftig gulden). 
Aanmelding 
heel graag bij 
Jan Daamen, 
tel. 06-
10362861
of per mail: 
j.daamen34@
upcmail.nl

Ieder jaar wordt de Ewaldenkerk aan 
een grondige inspectie onderworpen. 
Bij onderzoek van de toren bleek, dat de 
koppen van de balken, waar de zolders op 
rusten en de zolders zelf, plaatselijk ernstig 
zijn aangetast door bruinrot, mieren, 
houtworm en zwam. Hetzelfde geldt voor 
de slo� en van de schoren waar de spits op 
rust. Onder de spits ontbreekt bovendien al 
zeer lang een schoor. 

Om vervolgschade te voorkomen moet 
een en ander op korte termijn worden 
hersteld. De provincie heeft inmiddels 
een forse subsidie toegezegd. We hopen 
in november 2023 te kunnen beginnen 
met de restauratie. Ook wordt tegelijk 
hiermee de windvoorziening van het fraaie 
monumentale Smits-orgel herstel. Mogen 
we daarbij op uw steun rekenen? 

U kunt uw extra bijdrage voor de 
restauratie van de Ewaldentoren 2023 

overmaken door 
deze QR-code met 
de camera van uw 
telefoon te scannen, 
of een bedrag 
over te maken op 
rekening 

IBAN NL08 RABO 0108672891.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Restauratie van de toren

U KOMT TOCH OOK KIJKEN?


