Parochie H. Franciscus en H. Clara

De parochie zoekt jouw hulp

Het is letterlik werk achter de schermen
waarbij je je creatieve geest kunt laten
gaan.

We zoeken iemand voor twee keer per
maand die ons wil helpen bij het streamen.
Half uur voar de mis aanwezig zijn, dus
ong. .30 uur. Je bent een beetje handig
met de computer, maar je hoeft niet
superhandig te zijn.

Elke zondag zenden we de
eucharistieviering online uit via YouTube.

Je houdt nauwkeurig voor, tijdens en na
de mis in de gaten of de uitzending goed
verloopt. Je luistert of het geluid goed is en
bekijkt of het beeld klopt. Het programma
dat we gebruiken is helemaal niet
ingewikkeld. Op dit moment bestaat ons
‘stream-team’ uit twee personen die alles
kunnen uitleggen, maar dat is te weinig.
Je loopt eerst een poosje mee voordat

je het zelf gaat doen. Uiteindelijk is het
belangrijkste dat je de hele mis goed blijft
opletten op alle belangrijke zaken. Je hoeft
thuis niets voor te bereiden.

Lijkt je dit leuk? Mail naar :
info@parochiefranciscusenclara.nl

of bel naar : 0487 - 512387

Filmavonden met een drankje
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SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM

\/oor praktische zaken is het parochiese-
cretariaat telefonisch geapend op dins-
dag-, woensdag- en vrijdagochtend van
8.30-11.30 uur.

www.parochiefranciscusenclara.nl
info@parochiefranciscusenclara.nl
telefoonnummer: 0487-51 23 87
Adres: Hogestraat 4, 6651 BK DRUTEN
Bank: NLOSBRABO0108672891

Sacramentsdag zondag 11 juni

Beste vrienden,

Op zondag 11 juni om 10.00 uur zullen we
het grote feest van Sacramentsdag op een
heel bijzondere manier vieren. Alle koren
van de parochie zullen aanwezig zijn om
de Eucharistieviering op te luisteren met
hun prachtige gezangen. Aansluitend aan
de Mis zullen we met z'n allen een korte
Processie houden naar de pastorietuin
waar we de Heer zullen bewieroken en
toezingen. Na dit feestelijke moment zal

de zegen met het H. Sacrament worden
gegeven en daarna is iedereen uitgenodigd
voor een kopje koffie.

Op deze dag staan we heel bijzonder stil bij
het feit dat Jezus vlak voor zijn kruisdood
ons als Kerk de meest kostbare schat
denkbaar heeft nagelaten: de heilige Mis.
In de Mis komt Jezus zelf in hoogsteigen
persoon aanwezig in de gedaante van
brood en wijn. Dit is niet alleen symbolisch
70, maar - zoals de Kerk het zo mooi noemt
- werkelijk, wezenlijk en waarachtig. Wat
betekent dat? Het betekent dat de Heer
zoveel van ons houdt dat Hij zichzelf, zijn

volledige goddelijkheid en menselijkheid
aan ons schenkt in de heilige Communie.
De Heilige Hostie is zoveel meer dan alleen
maar een gewoon stukje brood, nee het

is het levende Lichaam van de Heer zelf.
Levend Brood dus, dat op het altaar tijdens
de Mis wordt omgevormd tot Zijn vlees en
tot voedsel voor onze ziel.

Sacramentsdag, een groot feest dat we
echt niet mogen missen. Hopelijk zien we
elkaar dan!

Hartelijke groet en Gods zegen,

Pastoor Pieter Zimmermann

Gratis rondleidingen tijdens
openstelling Ewaldenkerk Druten

Serene schoonheid

Op dinsdag en vrijdag is de kerk open

en ben ik, Gradie Martini, als kerkwacht
aanwezig van 11.00 uur tot 15.30 uur.
Steeds meer mensen weten de weg naar

U bent van harte uitgenodigd voor de
filmavonden, die worden gehouden op
de 3e maandag van de maand om 20.00
uur, op de pastorie aan de Hogestaat &4 in
Druten. Het maakt niet uit of u nou een
doorgewinterde kerkganger bent, of dat

u nooait in de kerk komt, maar gewoon
nieuwsagierig bent naar het katholieke
geloof: u bent van harte welkom! De films
die we zullen tonen, komen uit de serie
Catholicism en zijn enkele jaren geleden
gemaakt door de toenmalige hulpbisschop
van Los Angeles Mar. Barron. Ze geven
een prachtige inkijk in de verschillende
thema'’s die het geloof rijk is De film duurt
ongeveer drie kwartier en aansluitend
zullen we onder het genot van wat fris,

een biertje of een wijntje nog met elkaar
napraten over wat de film ons heeft
gebracht/gedaan. De avond zal eindigen
rond 21.30 uur en u kunt zich aanmelden
via info@parochiefranciscusenclara.nl,
maar voelt u zich daartoe niet verplicht.
Deze avonden zijn echte aanraders!

De laatste datum van de filmavonden voor
de zomervakantie is:

Maandag 19 juni “Christus en de Kerk”
In september zullen we de serie verder
hervatten. U bent welkom om alle avonden
te komen, maar ook als u een avond over
moet slaan bent u nog altijd welkom, want
de films zijn ook als losse delen te bekijken.
De avonden kosten geen geld, maar zijn
zeker heel kostbaar!

de kerk te vinden en vooral wanneer het
pontje weer vaart en de fietsers kunnen
worden overgezet, mag ik me verheugen
op hun bezoek. En gelijk hebben ze! Eris
z0 veel moois te zien en laten we de rust,
het serene licht en de stemmige muziek,
passend bij het monument, niet vergeten.
ledere keer wanneer ik de kerk binnenkom,
word ik geraakt door deze schoonheid en
als extra is er de zoete geur van wierook,
vooral wanneer de pastoor op de zondag
extra zijn best heeft gedaan met het
wierookvat. Ook wanneer het heel stil is,
ben ik onder de indruk van het steeds
wisselende licht.

U bent van harte welkom!



