Parochie H. Franciscus en H. Clara

Woord van de pastoor

Vrienden,

Nog maar een korte tijd scheidt ons van
het Feest der feesten, het grote Paasfeest.
De Kerk schonk ons de Vastentijd om alle
ballast, die ons niet dichterbij God en bij
elkaar brengt, overboord te gooien. De
40-daagse vastentijd herinnert ons aan

de 40 jaren dat het Joodse volk door de
woestijn trok, om uiteindelijk hun hoop
vervuld te zien worden bij de aankomst in
het Beloofde Land. De Vastentijd is een tijd
van ontberingen en beproevingen, maar
ook van uitzuivering en Godsontmoeting.
In deze tijd is God dichterbij dan ooit en
laat Hij zich eenvoudig vinden, wanneer wij
Hem in de stilte van de Kerk of in de hulp
aan anze naaste opzoeken.

De paarsgekleurde soberheid in de
eredienst van de Kerk, zal nu bijna plaats
maken voor het uitbundige wit en goud
van de Paasnacht. We zullen als Kerk gaan
vieren dat Christus op Witte Donderdag
voor het eerst samen met zijn apostelen
de Eucharistie vierde. Op Witte Donderdag
laat de Heer het ontroerende testament
van zijn liefde na, door zijn leerlingen tot
priesters te wijden en door ze de opdracht
te geven deze Eucharistie tot aan het einde
der tijden te blijven herhalen. Op Goede
\/rijdag staan we bij Jezus aan de voet

van het kruis, om daar getuige te zijn van
de meest dramatische gebeurtenis uit de
geschiedenis van de mensheid: God zelf,
Zoon van de Vader, wordt gedood aan het
kruis. Toch is deze climax van duisternis
niet het einde. Wat blijkt namelijk? Aan het
kruis sterft Jezus, maar met zijn dood sterft

ook de dood. Hoe kan dat? Jezus staat
drie dagen nadat Hij zijn leven voor onze
zonden heeft geofferd weer op uit de dood
en toont daarmee dat het Leven, zijn leven,
uiteindelijk het laatste woord heeft. Met
Pasen vieren we dat Jezus voor altijd de
angel uit de dood heeft verwijderd en dat
Hij voor iedereen die Hem wil volgen de
deur naar de hemel heeft geopend.

Ik nodig u van harte uit dit Paastridutim,

de drie dagen van Pasen, met ons mee te
vieren in de Ewaldenkerk in Druten. Het
Paasfeest is een feest waarbij we niet
alleen maar herdenken, maar waarbij we
zelf deelgenoten warden van het grote
geheim van onze Verlossing. Pasen vieren
is binnentreden in het Hart van de Heer,
om samen met Hem te lijden, te sterven en
na drie dagen weer te verrijzen.

Ik wens u allen nu al een heel Zalig Pasen
toe!

Pastoor Pieter Zimmermann

Vieringenschema

Goede Week en Pasen

Palmzondag

Protestantse kerk Horssen
Zaterdag 1 april 19.00 uur:

We herdenken de intocht van Christus in Jeruzalem

Eucharistieviering met medewerking van

het Gemengd Koor Horssen

Ewaldenkerk Druten
Zondag 2 april 10.00 uur:

Goede Week
Dinsdag & april 19.00 uur:

Eucharistieviering met Palmwijding en Palmprocessie

Eucharistieviering met aansluitend Eucharistische

Aanbidding met gelegenheid voor het ontvangen van
het sacrament van boete en verzoening

Witte Donderdag

We vieren de instelling van de Eucharistie en

van het priesterschap
Donderdag 6 april 1900 uur:  Eucharistieviering met medewerking van
het Gemengd Koor Horssen

Goede Vrijdag
Vrijdag 7 april 15.00 uur:
Vrijdag 7 april 19.00 uur:

Hoogfeest van Pasen

Paaszaterdag
Zaterdag 8 april 21.00 uur:

Eerste Paasdag
Zondag 9 april 10.00 uur:

Tweede Paasdag
Maandag 10 april 10.00 uur

\We herdenken het lijden en sterven van Christus
Kruisweg met medewerking van de Cantorij

Kruisverering met medewerking van het Caeciliakoor

We vieren de Verrijzenis van Christus

Paaswake met medewerking van het Gemengd Koor Horssen

Eucharistieviering met medewerking van het Caeciliakoor

Eucharistieviering met medewerking van de Cantorij

Koffie na de viering in het parochiecentrum

SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM

Voor praktische zaken is het parochiese-
cretariaat telefonisch geopend op dins-
dag-, woensdag- en vrijdagochtend van
830-11.30 uur.

Voor de kinderen:

Palmpasen
zondag 2 april 10 uur

De kinderen mogen met een palmpaasstok
naar de kerk kamen. Tijdens de viering van
10.00 uur wordt er een korte processie
door de kerk gehouden. Hoe je zelf za'n
palmpaasstok zou kunnen maken zie je op
dit plaatje. Als je weer thuis bent mag je de
palmpaasstok naar opa of oma brengen of
naar iemand in de buurt die ziek is of
alleenis.

www .parochiefranciscusenclara.nl
info(@parochiefranciscusenclaranl
telefoonnummer: 0487-51 23 87
Adres: Hogestraat &4, 6651 BK DRUTEN
Bank: NLOSRABO0108672891

Paaszaterdag
8 april 11 uur

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om
naar het parochiecentrum (Hogestraat 4)

te komen. We beginnen om 11.00 uur. Als
eerste brengen we het paasvuur naar de
kerk. In de parochietuin wordt het paasvuur
aan de zon ontstoken.

Daarna beklimmen we samen met de
kinderen en ouders de toren. Tot slot zoeken
we in de parochietuin naar paaseieren.
Rond half 1is het afgelopen.

Als je komt, hebben we graag dat je jezelf
van tevoren opgeeft. Graag met een
begeleider iv.m. de veiligheid.

Dit kan tot woensdag 5 april via de mail
jw.melssen®@parochiefranciscusenclara.nl
of op dinsdag- woensdag of vrijdagochtend
tussen 09.00 en 11.30 uur via
telefoonnummer 0487-512387 van het
parochiecentrum.

Vrijwilligers gezocht

Om de Ewaldenkerk schoon en netjes te
houden, zoeken we vrijwilligers.

Een aantal keren is er een groep op een
gezamenlijk te kiezen moment bezig
met schoon maken van de kerk. Hierna
drinken we gezamenlijk met elkaar koffie
met iets lekkers. We kunnen altijd nog
extra vrijwilligers gebruiken. Mocht je
mee willen rouleren, geef je dan op bij het
parochiecentrum: T 0487 512387

E info@parochiefranciscusenclara.nl

gt i ™

- nA T

Meneer Pastoor
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Donderdag
30 maart 2023
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Johnvan Oss, in 1937 geboren in

Druten en opgegroeid in de Hogestraat,

iS Na ruim veertig jaar gestopt met zijn
werkzaamheden als pastoor voor de
Zuid-Limburgse parochies Schimmert en
Genhout. Van zijn afscheid in 2021 is een
documentaire gemaakt, die zal worden
uitgezonden door de EO op donderdag 30
maart om 22.15 uur op NPQO2.



