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Een vierende Kerk

Op zaterdag 27 mei om 19.00 uur is het 
alweer feest, de vormelingen mogen 
dan uit handen van onze bisschop Mgr. 
De Korte de zalving van het H. Vormsel 
ontvangen.

Het Vormsel zal 
worden toegediend 
op het hoogfeest 
van Pinksteren en 
dat is geen toeval. 
Met Pinksteren 
vieren we namelijk 

het moment waarop Jezus vanuit de 
hemel Zijn heilige Geest zendt om zo 
de bange apostelen om te vormen tot 
dappere geloofsgetuigen die uitrekken 
over de hele wereld om het Evangelie te 
verkondigen. We noemen deze uitstorting 
van de Heilige Geest wel de geboorte van 
onze Kerk, omdat daar de Kerk zoals wij 

haar tot op de dag van vandaag kennen 
met de paus aan het hoofd en Maria in 
het hart voor het eerst naar buiten toe 
treedt. Iets soortgelijks als datgene dat er 
met de Apostelen destijds gebeurde zal er 
ook met de vormelingen gebeuren. Door 
het Sacrament van het heilig Vormsel 
ontvangen zij de Heilige Geest om in de 
voetsporen van de eerste leerlingen te 
treden en zonder angst overal te gaan 
spreken over de liefde van Jezus.

Ga je mee op bedevaart naar Heiloo?
Zaterdag 1 juli gaan we op bedevaart naar 
Heiloo.

Deze bedevaartplaats wordt ook wel het 
Lourdes van Noord-Holland genoemd.
In de 14e eeuw vond een boer er op zijn 
land een Mariabeeld. Hij nam dit mee naar 
huis maar op miraculeuze wijze keerde het 
beeld meermaals terug naar de plaats waar 
het gevonden was.
Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood 
voor de kust ter hoogte van Heiloo. In zijn 
nood bad de schipper tot God.
wHij hoorde boven het gebulder van de 
golven en het geraas van de wind een 
heldere vrouwenstem die zei: ‘Als ge 
mij gaat eren, zal de wind gaan keren’. 
De schipper herkende de stem van 

Maria en veilig aan land gekomen, liet 
hij een kapelletje bouwen. Bij de kapel 
bevond zich een bron. Gelovigen trokken 
eeuwenlang in groten getale naar de 
plaats omdat het water uit de zogenaamde 
Runxputte bij de kapel heilig zou zijn. 
In de zeventiende eeuw werd de kapel 
verwoest en de put vernield. In 1713 begon 
de bron onverwacht weer te lopen op 
het moment dat enkele boeren vanwege 
een veepestepidemie bij de laatste 
restanten van de kapel aan het bidden 
waren. Het terrein trekt nog altijd veel 
gelovigen en is uitgegroeid tot de grootste 
Mariabedevaartplaats van Nederland. 
Op dit mooie stukje land zijn meer 
weesgegroetjes gebeden dan er tulpen 
bloeien op de bollenvelden eromheen.

Vormsel en Pinksteren

Op zondag 11 juni om 10.00 uur zullen we 
het grote feest van Sacramentsdag op een 
heel bijzondere manier vieren. Alle koren 
van de parochie zullen aanwezig zijn om 
de Eucharistieviering op te luisteren met 
hun prachtige gezangen. Aansluitend 
aan de Mis zullen we een korte Processie 
houden naar de pastorietuin waar we de 
Heer zullen bewieroken en toezingen. Na 
dit feestelijke moment zal de zegen met 
het H. Sacrament worden gegeven en 
daarna is iedereen uitgenodigd voor een 
kopje ko�  e. Op deze dag staan we heel 
bijzonder stil bij het feit dat Jezus vlak 
voor zijn kruisdood ons als Kerk de meest 
kostbare schat denkbaar heeft nagelaten: 
de heilige Mis. In de Mis komt Jezus zelf 
in hoogsteigen persoon aanwezig in de 
gedaante van brood en wijn. Dit is niet 

alleen symbolisch zo, maar -zoals de Kerk 
het zo mooi noemt- werkelijk, wezenlijk 
en waarachtig. Wat betekent dat? Het 
betekent dat de Heer zoveel van ons houdt 
dat Hij zichzelf, zijn volledige goddelijkheid 
en menselijkheid, aan ons schenkt in de 
heilige Communie. De H. Hostie is zoveel 
meer dan alleen maar een gewoon stukje 
brood, nee het is het levende Lichaam van 
de Heer zelf. Levend Brood dus, dat op het 
altaar tijdens de Mis wordt omgevormd tot 
Zijn vlees en tot voedsel voor onze ziel.

Eerste Heilige Communie, Vormsel, 
Pinksteren en Sacramentsdag. Grote 
feesten die we echt niet mogen missen. 
Hopelijk zien we elkaar dan!
H. Groet en Gods zegen,
Pastoor Pieter Zimmermann

Sacramentsdag
Programma
08.30 uur vertrek vanaf het marktplein aan de achterkant van de kerk in Druten
Aankomst ong. 10.30 uur Ko�  edrinken bij aankomst en rondwandeling op het heiligdom
11.30 uur wordt gezamenlijk de Rozenkrans gebeden
12.00 uur H. Mis
13.00 uur lunch 
14.15 uur Aanbidding met rond 15.00 uur de zegen
15.30 uur vertrek en thuiskomst rond 17.30 uur

Naar de bron!
Water is een wezenlijk element om te leven. Het stilt de dorst en houdt alle leven 
in stand. Maar water is tevens het symbool van Gods genade. In de bijbel is God de 
bron van levend water. Wie dorst heeft naar het heil kan vrij bij Jezus putten.

Aanmelden
De kosten bedragen 45 euro per persoon 
inclusief vervoer en een smakelijke lunch.
Geef u op vóór vrijdag 1 juni. Dit kan via 
een inschrijfl ijst die achterin de kerk ligt, per 
email op:  info@parochiefranciscusenclara.
nl en telefonisch op: 0487 – 512 387 
onder gelijktijdige betaling van het bedrag 
van 45 euro. Dit kan contant op de 
pastorie of per overmaking op rekening 
NL08 RABO 0108 6728 91 ten name 

van Parochie H. Franciscus en H. Clara 
onder vermelding van Heiloo en uw naam. 
Vermeld bij de aanmelding uw naam, het 
aantal personen, uw adres, postcode en 
woonplaats en telefoonnummer zodat we 
u kunnen bereiken als er iets verandert qua 
tijd. Ook belangstellenden van buiten de 
parochie zijn van harte welkom.
Het minimumaantal deelnemers voor 
vertrek is veertig.

Van oudsher is de meimaand Mariamaand. 
Uw parochie laat haar gezicht zien in alle 
kerkdorpen. De plaatselijke devotiekapellen 
worden hierbij voor het voetlicht gebracht. 
Wat kunt u verwachten? We ontmoeten 
elkaar, bidden samen de rozenkrans en 
tevens kunt u voor aanvang intenties 
aanleveren. Plaats en tijd: steeds op 
dinsdagavond om 20.15 uur in de 
meimaand Schema: 16 mei in Deest in 
de Sint Antoniuskapel op het kerkhof, 23 
mei in Horssen in de tijdelijke Mariakapel 
van de toren van Sint Antonius Abtkerk 
aan het Kerkpad 7 en 30 mei in Puifl ijk 
bij Onze Lieve Vrouw in het fruitkistje op 
het kerkhof. Langs deze weg nodigen wij 

jullie allen graag uit. Een mooie kans om 
ons als één parochie (met verschillende 
devotiekapellen) te tonen, er zo een 
verbonden gebeuren van te maken.

Parochie in beweging
Filmavonden met 
een drankje
U bent van harte uitgenodigd voor de 
fi lmavonden, die worden gehouden op de 
3e maandag van de maand om 20.00 
uur, op de pastorie aan de Hogestaat 
4 in Druten. Het maakt niet uit of u nou 
een doorgewinterde kerkganger bent, of 
dat u nooit in de kerk komt, maar gewoon 
nieuwsgierig bent naar het katholieke 
geloof: u bent van harte welkom! De fi lms 
die we zullen tonen, komen uit de serie 
Catholicism en zijn enkele jaren geleden 
gemaakt door de toenmalige hulpbisschop 
van Los Angeles Mgr. Barron.  Ze geven 
een prachtige inkijk in de verschillende 
thema’s die het geloof rijk is De fi lm duurt 
ongeveer drie kwartier en aansluitend 

zullen we onder het genot van wat fris, 
een biertje of een wijntje nog met elkaar 
napraten over wat de fi lm ons heeft 
gebracht/gedaan. De avond zal eindigen 
rond 21.30 uur en u kunt zich aanmelden 
via info@parochiefranciscusenclara.nl , 
maar voelt u zich daartoe niet verplicht.  
Deze avonden zijn echte aanraders!
De data van de fi lmavonden, die u in uw 
agenda kunt noteren, zijn: 

-Maandag 15 mei “Petrus en Paulus”
-Maandag 19 juni “Christus en de Kerk”
Na de zomer zullen we de serie verder 
hervatten. U bent welkom om alle avonden 
te komen, maar ook als u een avond over 
moet slaan bent u nog altijd welkom, want 
de fi lms zijn ook als losse delen te bekijken. 
De avonden kosten geen geld, maar zijn 
zeker heel kostbaar!

Vrienden, De Kerk bevindt zich in de meest vreugdevolle tijd van 
het jaar, de Paastijd, en deze wordt in onze parochie gemarkeerd 
met enkele absolute hoogtepunten. 

Eerste H. Communie
Op zondag 14 mei om 10.00 uur 
ontvangen de communicantjes voor het 
eerst Onze Lieve Heer zelf, verborgen 
onder de gedaante van een stukje brood. 

Door dit feest verdiepen de kinderen de 
band van liefde met God die de Heer 
voor ieder van ons verlangt.


