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Nieuws over de restauratie van
de Ewaldentoren

De torenrestauratie is maandag 18 
september begonnen. Daarna komt het 
orgel aan de beurt.

Ondanks de steigers in het torenportaal 
blijft de kerk steeds goed bereikbaar

Verbintenis met de kerk
Marijke Bennik ontvangt op zondag 1 
oktober a.s.in de Ewaldenkerk te Druten 
een onderscheiding van de Nederlandse 
Gregoriusvereniging ter gelegenheid van 
haar 40-jarig kerkkoor-lidmaatschap.
Als we Marijke Bennik telefonisch 
benaderen voor dit artikel staat ze er niet 
echt op te springen zegt ze, bescheiden 
als ze is. Des te fi jner dat ze er toch mee 
instemt. Ze staat actief in het leven en 
blijkt een goedgevulde agenda te hebben. 
Marijke is alweer heel wat jaren weduwe 
maar ziet er nog zeer jeugdig uit. Haar 
man was naast zijn werk ook heel actief 
in het maatschappelijke en kerkelijke 
vrijwilligersleven. Hij is begraven dicht in 
de buurt van een kleindochtertje. “Het 
oppassen op de kleinkinderen die toen 
nog klein waren, gaf echt voldoening en 
heeft me erdoorheen gehaald.” Haar drie 
kinderen en vier kleinkinderen wonen niet 
ver en weten de weg naar Marijke goed 
te vinden, komen altijd trouw. In haar 
werkzame leven was ze kraamverzorgster. 
In haar geboortedorp zong zij al in een 
jongeren-kerkkoor. Zij woont al vele jaren 
in Puifl ijk, maar met de stap naar kerk en 
koor in Druten had ze geen moeite want 
ze bevindt zich eigenlijk altijd al als het 
ware met een been in Puifl ijk en het ander 
in Druten: de voorkant van haar huis is in 
Druten en de achterkant bevindt zich als 
het ware in Puifl ijk. Van achteruit de tuin 
wijst ze waar het naambord Puifl ijk aan 
de straat staat. Binnen heeft ze een mooi 
kruisje en een Maria-met-Jezus a� eelding 
aan de muur. Marijke, die sopraan zingt, 
heeft meer dan 35 jaar gezongen bij het 

dames-kerkkoor Sonore in Puifl ijk o.l.v. Cor 
van Dongen, later John den Biesen en 
vervolgens Theo Derks. Het koor telde 35 
leden en komt nog steeds eenmaal per jaar 
voor een lunch bij elkaar. Zij namen deel 
aan een zangconcours in Gelderland waar 
ze eindigden in de groep ‘uitmuntend’. 
Zij werd voor dat koor gevraagd en ook 
voor kerkkoor De Cantorij in Druten o.l.v. 
André van Dijk en voorheen Ad Versteden, 
waar ze nu al meer dan vijf jaar met veel 
plezier zingt. Ze vindt het een gezellige 
club en met de Ceciliaviering doet ze mee 
aan sketches en voordrachten. En ze vindt 
dat het zingen verbroederend werkt en ook 
dat het een verbintenis met de kerk geeft 
vindt zij belangrijk en niet zozeer in welke 
woonplaats de kerk zich bevindt. “Mijn 
moeder, die ook in een kerkkoor zong, zei 
altijd: zingen is bidden voor twee.”
Marijke, die in nog drie andere koren zingt, 
gaat ermee door zolang ze kan. 

Oktober Rozenkransmaand
Van oudsher is de oktobermaand 
Rozenkransmaand. Uw parochie laat 
haar gezicht zien in alle kerkdorpen. De 
plaatselijke devotiekapellen worden hierbij 
voor het voetlicht gebracht. Wat kunt u 
verwachten? We ontmoeten elkaar, bidden 
samen de rozenkrans en tevens kunt u 
voor aanvang intenties aanleveren.
Schema: dinsdag 3 oktober om 20.00 
uur in Druten in de Mariakapel in de 
Ewaldenkerk, dinsdag 10 oktober om 
20.15 uur in Puifl ijk bij Onze Lieve Vrouw 
in het fruitkistje op het kerkhof, dinsdag 
17 oktober om 20.15 uur in Horssen in de 
tijdelijke Mariakapel van de Antonius Abt-
kerk aan Kerkpad 7, dinsdag 24 oktober om 
20.15 uur in Deest in de Sint Antoniuskapel 
op het kerkhof, dinsdag 31 oktober om 
20.15 uur in A� erden in de Oude Toren 
op ’t Hoog. Langs deze weg nodigen wij 

jullie allen graag uit. Een mooie kans om 
ons als één parochie (met verschillende 
devotiekapellen) te laten zien.

Marijke Bennik 

Vrijwilliger in beeld

Wilt ook u een bijdrage leveren aan de restauratie van de toren 
en het orgel, dan kan dat op de onderstaande manieren:

Behalve de inmiddels befaamde Ewaldenwijn (ook bij Mitra, 
Hogestraat), is er nu ook een mooie ansichtkaart van de 
Ewaldenkerk te koop en sfeerkaarsen met a� eelding van de 
Ewalden-toren. Deze artikelen zijn te koop bij de pastorie en 
tijdens openstelling van de Ewaldenkerk op dinsdag en vrijdag 
van 11.00 tot 15.30 uur.

Gebruik de handige QR-code of maak 
uw bijdrage over op rekening IBAN 
NL08 RABO 0108672891.

Uw bijdrage komt direct op de juiste 
plaats terecht.

Zondag 1 oktober ontvangt Marijke 
Bennik aan het einde van de mis een 
onderscheiding van de Nederlandse 
Gregoriusvereniging. Na afl oop van de mis 
is er ko�  edrinken in het parochiecentrum.

Dinsdag 3 oktober is het feest van de 
Heilig Ewalden. Om 20.00 Rozenkrans 
bidden in de Mariakapel in de Ewaldenkerk.

Woensdag 4 oktober is het feest van de 
Heilig Franciscus. 9.00 uur Heilige Mis

Maandag 9 oktober  20.00 uur fi lmavond 
Catholicism in het parochiecentrum (de 
keer erop is dit op maandag 20 november)

Zondag 22 oktober Caeciliafeest. Pieter 
Lewiszong wordt in het zonnetje gezet 
wegens het 60-jarige lidmaatschap van 
het Sint Caeciliakoor

Maandag 23 oktober 20.00 uur 
Geloofscursus in het parochiecentrum

In de maanden oktober en november 
bezoekt de pastoor de basisscholen in 
A� erden, Deest, Puifl ijk, Horssen en 
Druten. Vervolgens krijgen de kinderen een 
rondleiding in de parochiekerk.

Parochie in beweging

Wat vieren we in oktober:

Vervoer naar de kerk
Wilt u graag de Heilige Mis bijwonen maar 
kunt u niet op eigen gelegenheid naar de 
kerk komen omdat u bijvoorbeeld slecht ter 
been bent? Laat het dan even weten aan 

het secretariaat, bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 09.00 uur-11.30 
uur. Telefoon 0487 512387. U wordt dan 
opgehaald en weer thuisgebracht.

Feestdag 3 oktober.
De heilige 
Ewalden 
behoorden 
tot de eerste 
metgezellen van 
Sint-Willibrord. 
Zij trokken naar 
Westfalen om de 
heidense Saksen 
te bekeren. Toen 
zij trachtten tot 
een aanvoerder 

van de Saksen door te dringen en in 
de woning van diens rentmeester de 
eucharistie vierden, werden zij door de 
heidenen overvallen en ter dood gebracht. 
Hun lichamen werden in de Rijn geworpen, 
maar op wonderbare wijze 
teruggevonden. De kerk van 
Druten is de enige in Nederland 
die is toegewijd aan deze beide 
heiligen.

Feestdag 4 oktober. De 
heilige Franciscus is samen 
met de heilige Clara de 
patroonheilige van onze 
parochie. Hij is een van de 
grootste heiligen van de 

katholieke Kerk. 
Zijn radicale 
liefde voor 
God en zijn 
Schepping 
maakte van 
hem een 
‘alter Christus’ 
(“een andere 
Christus”). 
Een uitspraak 
van hem is: 
“Begin door te doen wat nodig is, daarna 
wat mogelijk is, en plotseling doe je het 
onmogelijke.”

Feestdag 7 oktober. Oktober is in 
de katholieke kerk de maand van de 

Rozenkrans. Dit gebruik stamt 
uit de 19e eeuw. De keuze 
van de maand oktober hangt 
samen met het feest van 
Maria van de Rozenkrans 
op 7 oktober. Dit feest werd 
ingesteld door de heilige 
paus Pius V in 1571 naar 
aanleiding van de overwinning 
op de Turken in de Slag bij 
Lepanto na het bidden van de 
rozenkrans.


